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Ik werd vroeg wakker, keek op de wekker en realiseerde me: vandaag ga 
ik naar het Greijdanus! Met tegenzin stapte ik uit bed, zou ik ooit kun-
nen wennen aan het vroege opstaan? Snel kleedde ik me aan en maakte 
mijn tas klaar. Had ik alles bij me? Eten en drinken? Check. Chromebook? 
Check. Etui? Ja!

Met een slaaphoofd stapte ik op de fiets. Ik zag op tegen de lange 
fietstocht, maar gelukkig fietsten we met een grote groep eersteklassers. 
De meeste kinderen waren hyper vanwege dit nieuwe avontuur. Ik was 
vooral moe. 

Op school stond ik voor het eerst oog in oog met mijn nieuwe klas. Oké, 
wie zijn dit allemaal? We stelden ons aan elkaar voor en het was direct 
leuk! In het begin ging ik vooral om met kinderen die ik al kende – lekker 
veilig. Daarna ging ik ook naast andere meiden uit de klas zitten, zo leer je 
elkaar kennen. Al snel had ik nieuwe vriendinnen, ik heb me geen moment 
alleen gevoeld. 

De eerste week was ik vooral aan het ontdekken. Hoe werkt het in de 
pauze? En met huiswerk en toetsen? Waar vind ik het juiste lokaal? Na 
een week was ik gewend, zelfs aan het vroege opstaan. Jij zult vast ook 
even moeten wennen, het is hier heel anders dan in groep 8. Ik hoop dat 
jij je net zo snel thuis voelt als ik. 
 
Veel plezier op de middelbare! 

Nadeche Doetjes

Hyper

Wie? 			   Nadeche Doetjes (12)Woonplaats? 	    	 OmmenKlas: 			   eerste klas tlHobby: 		     	 volleybal en bellen met vriendinnenFavoriete vak: 	    	 handvaardigheid en tekenenLeukst aan school: 	 pauzes met vriendinnen
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Greijdanus Hardenberg
Burgemeester Schuitestraat 7a

7772 BS Hardenberg

hardenberg@greijdanus.nl 
038-4698 500

www.facebook.nl/greijdanushardenberg 
@greijdanuscollegehardenberg 

www.greijdanus.nl 

Dit magazine is tot stand gekomen met medewerking van 
Anne schrijft, 5Sproutz Fotografie, medewerkers van de vestiging 

Hardenberg en afdeling Communicatie van het Greijdanus. 

Enthousiast geworden over onze school? 
Meld je dan voor 10 maart 2021 aan via het formulier op onze website: 

www.greijdanus.nl/aanmelden. Het kan ook dat je het aanmeldformulier al via 
jouw basisschool krijgt. 
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Persoonlijke leerroutes
In de onderbouw ga je ontdekken 
waar je goed in bent of waar je 
hulp bij nodig hebt. Als je niet 
genoeg hebt aan de reguliere les-
stof of bepaalde vakken op hoger 
niveau wilt volgen, dan kan dat! 
Dat heet vmbo-Challenge of havo/
vwo-Excellent. Je blijft daarbij in je 
eigen klas en hoeft je dus nooit te 
vervelen!

Op het Greijdanus leer je over God, jezelf, de wereld en het leven. 
Dat is op al onze scholen gelijk; of je nou naar Zwolle, Meppel, En-
schede of Hardenberg gaat. Toch is elke school wel heel anders. In 
Hardenberg is het vooral gemoedelijk, persoonlijk en overzichtelijk.

WIJ ZIJN GREIJDANUS HARDENBERG

Chromebook
Alle leerlingen bij ons op school krijgen een 
Chromebook. Je zoekt de informatie niet alleen 
op in je boek, maar maakt dus ook gebruik van 
het internet, online programma’s en digitale 
lesmethodes. Zo is je lesstof altijd actueel. 
Voor vragen over je Chromebook kun je terecht 
bij het ICT-punt. 

Techniek
Bij techniek denk je misschien aan solderen en 
zagen, maar het is veel meer dan dat! Bij ons 
op school leer je ook programmeren en printen, 
dit noemen we: digitale techniek. Heel belang-
rijk voor jouw toekomst.

Ondersteuning
Heb je moeite met een vak? Lukt 
het niet met je huiswerk? Of heb 
je ondersteuning nodig vanwege 
je dyslexie of dyscalculie? Bij ons 
krijg je de ondersteuning die jij 
nodig hebt. Je kunt altijd terecht 
bij je mentor, maar er is ook een 
leerlingbegeleider die je verder kan 
helpen. Of je kunt hulp krijgen van 
het Steunpunt. 

Schitteren
God heeft ons verschillend geschapen, ieder met zijn of haar 
eigen talent. Op het Greijdanus willen we je zien, ruimte 
geven en uitdagen om te leren en samen te werken – op een 
manier die past bij jou. Zodat je ontdekt wie je bent als per-
soon en kunt schitteren in Zijn licht.



WIJ ZIJN GREIJDANUS HARDENBERG

Overzichtelijk 
Je krijgt les op jouw niveau van vaste docenten.
Binnen de school hebben leerlingen les in 
hun eigen gedeelte. Je gaat wel van lokaal 
naar lokaal, maar hoeft dus niet de hele school 
door. Heel overzichtelijk! Hier zijn trouwens 
ook kluisjes om je boeken en andere spullen 
in te bewaren. 

Praktische- en theoretische denkers
Ga je naar het praktijkonderwijs of basisonderwijs? Of naar 
het vwo en heb je extra uitdaging nodig? Dan ben je in januari 
en februari 2021 vier middagen welkom op onze school! Het 
praktijk- en basisonderwijs gaat bouwen aan een decor voor 
een Stop Motion filmpje. En de vwo-ers kunnen kiezen uit drie 
modules: techniek, robotica of escape room. 

Schooltijden
Je begint altijd het eerste uur, dat is om 8.45 uur. Reis je 
met de trein of de bus? Dan mag je, als dat beter past 
bij bus- of treintijden, het eerste uur iets later op school 
komen of iets eerder weg bij het laatste uur. 

Gezellig en gemoedelijk
Wij zijn een gezellige en 
gemoedelijke school. Bij je 
mentor kun je terecht met 
al je vragen. In korte tijd 
leer je al je klasgenoten 
en docenten kennen. En de 
conciërges. Wij vinden het 
belangrijk dat je het goed 
hebt op school en je snel op 
je gemak voelt in jouw klas. 

Whatshappy
Bij ons op school leer je omgaan met sociale media zoals 
WhatsApp. In de introductieweek krijg je Whatshappy-
lessen van onze mediacoach. Verder leer je hoe je 
betrouwbare informatie kunt opzoeken op het internet.
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Vmbo
Les 1:	 8.45	 9.45 uur
Les 2:	 9.45	 10.45 uur
Les 3:   10.45	 11.45 uur
Pauze:  11.45	 12.15 uur
Les 4:	 12.15	 13.15 uur
Les 5:	 13.15	 14.15 uur

Havo/vwo
Les 1:	 8.45	 9.45 uur
Les 2:	 9.45	 10.45 uur
Pauze:	 10.45	 11.00 uur
Les 3:	 11.00	 12.00 uur
Les 4:	 12.00	 13.00 uur
Pauze:	 13.00	 13.30 uur
Les 5:	 13.30	 14.30 uur

Mediatheek 
In de mediatheek kun je studeren of gratis 
boeken lenen. Ook worden er vanuit de media-
theek interessante activiteiten georganiseerd 
zoals het bezoek van een jeugdboekenschrijver 
in de brugklas.

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–



EEN doordeweekse schooldag
Hoi, ik ben Rebecca Zegers uit De Krim. Vandaag neem ik je mee 

op een doordeweekse schooldag. Saai? Misschien. Maar lang niet 
altijd, hoor. Kijk zelf maar! 

Oh nee! Het is alweer half 7, tijd om op te staan. 

Maar ik ben nog zo moeeee… 
Dit is Robbie, mijn vogeltje. We ontbijten altijd samen, gezellig hè?  

Op de fiets en naar school! Ik ben ongeveer een uurtje onderweg, gelukkig fiets ik samen met andere leerlingen. 
Op school! Gelukkig, ik ben weer op tijd!  

Direct daarna hebben we gym. Leuk, we gaan volleyballen! 
Gelukkig, het is pauze! Hier ben ik (rechts) aan het chillen met klasgenoten. We maken een paar TikToks, ziet er best leuk uit, toch? 

Handvaardigheid! Ik ben bezig met het maken van 

een beeldje, het is bijna af. 

Direct het eerste uur heb ik biologie. Dat gaat over alles wat met de levende natuur te maken 
heeft. Het proefwerk is best moeilijk, maar volgens mij ging het wel goed. 

Nog snel even mijn samenvatting voor 

biologie doorlezen. Vandaag heb ik namelijk 

een proefwerk. Spannend! 

8



EEN doordeweekse schooldag

Na handvaardigheid moeten we weer hard aan

 het werk. We hebben Duits en moeten een 

leestekst maken.

Zo, het is weer pauze. Ik eet snel mijn broodje met vlokken.

En dan heb ik nog even tijd om een potje 

Among us te spelen met klasgenoten. 

Het laatste uur voor vandaag is aangebroken. We 
hebben wiskunde. Ik ben vroeg naar het lokaal ge-
gaan, want dan kunnen we lekker achterin zitten. 
 

Vandaag hebben we het over hoeken meten.

We eindigen de les met Kahoot! Zo kun je 

online alles herhalen. 

Links zie je mijn wiskundeleraar, meneer 

Nieuwenhuis. Rechts is meneer van Kleef, 

mijn mentor. 

Nog snel even naar de mediatheek om een boek te halen.

Bijna klaar… Alleen aardrijkskunde nog en dan heb ik rust. 

En dan… is het alweer tijd! Een uurtje 
fietsen en dan ben ik thuis. 

Thuis moet ik best veel huiswerk maken. 
Ik ga snel beginnen!

9
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3X VRIENDSCHAP

Op het Greijdanus wordt niet 
alleen hard gewerkt en geleerd, 
maar ook veel plezier gemaakt én er 
ontstaan mooie vriendschappen. 

Drie openhartige verhalen van 
leerlingen over vriendschap. 
Wat betekent vriendschap voor hen? 

Richard Pullen uit Hardenberg 
Josh Rozema uit Ommen
Thomas Reedijk uit Ommen
4e klas vwo

* Henk Otten uit Geesbrug was ook bij het gesprek 
aanwezig, maar ontbreekt helaas op de foto
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3X VRIENDSCHAP
Thomas en Josh kennen elkaar 
van groep 8. Op het Greijdanus 
raken ze bevriend met Henk en 
Richard. Nu trekken ze veel op 
met z’n vieren. 

Richard: “Onze vriendengroep is 
groter dan wij vieren. We gaan 
met veel jongens en meiden op 
school om en we zien elkaar 
ook weleens na schooltijd. Al 
is het nu wel wat minder door 
corona. In de pauze zoeken we 
elkaar op, we gamen en praten 
over van alles en nog wat. We 
maken vaak droge opmerkingen 
naar elkaar, waar we dan om 
moeten lachen. We houden wel 
van een geintje. Humor vind ik 
belangrijk in een vriendschap. 
Maar als er iets is, kunnen we 
dat ook bij elkaar kwijt. Mijn 
vrienden zorgen ervoor dat ik 
met plezier naar school ga.

Na schooltijd hebben we voor-
al contact via WhatsApp, af-
spreken is soms lastig omdat 
we niet allemaal bij elkaar in 
de buurt wonen. We zijn van 
plan om nog een keer te gaan 
kamperen met z’n allen, op 
Schiermonnikoog ofzo. Al vraag 
ik me af of we Josh dan wel 
zien, die is dan vast de hele 
dag aan het vogelen. Hij gaat 
namelijk regelmatig op pad 
met zijn verrekijker om vogels 
te spotten. Wie weet gaan we 
nog een keer met hem mee en 
ontdekken we hoe leuk dat is. 

Onze vriendschap ontstond 
eigenlijk heel natuurlijk. Als 
je jezelf blijft, vind je vanzelf 
vrienden die bij je passen. Zo 
ging dat tenminste bij ons.” 

11

'Humor vind ik 
belangrijk in 

een vriendschap'
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Julia Smith uit Hardenberg 
Leah Dam uit Daarlerveen 

2e klas vwo
 

Hun zussen zijn vriendinnen, 
daarom hadden Julia en Leah 
elkaar al eens gezien. Op het 
Greijdanus leren ze elkaar 
echt kennen en in no time zijn 
ook zij dikke vriendinnen. 

Leah: “Ik vond het best wel 
spannend om naar een nieu-
we school te gaan, ik kende 
nauwelijks iemand. Dat Julia 
bij mij in de klas zou komen, 
wist ik. We hadden elkaar 
in de vakantie ook al even 
geappt, maar daarna hadden 
we geen contact meer. Tijdens 
de introductieweek gingen we 
met de klas zwemmen. Julia 
en ik zaten achter elkaar in 
de bus en gingen kletsen. 
Dat was direct heel gezellig. 
Het is fijn dat ik iemand heb 
ontmoet met wie ik het goed 
kan vinden. Julia is altijd heel 
vrolijk en ik kan onwijs met 
haar lachen. Grappig dat wij 
nu ook vriendinnen zijn, net 
als onze zussen.”

Julia: “Als je nog niet zo veel 
mensen kent, is het goed 
om gewoon naast iemand te 
gaan zitten en te kletsen. Zo 
leer je elkaar snel kennen. 
Eerst waren we nog wel een 
beetje stil, maar dat duurde 
niet lang. Nu hebben we het 
over van alles en nog wat: 
school, snapchat, vrienden en 
hoe het thuis gaat. Soms zien 
we elkaar na schooltijd. Dan 
maken we samen huiswerk, 
fietsen we een rondje of zijn 
we bezig met onze telefoons. 
Ik ben blij dat we vriendinnen 
zijn, we vertrouwen elkaar en 
vertellen niets door. Vriend-
schap maakt school veel 
leuker.” 

'Vriendschap 
maakt school 
veel leukeR'



Pas na drie dagen komen 
Leanne, Dina en Anthe er-
achter dat ze bij elkaar in 
de klas zitten. Vanaf dát 
moment is het dikke pret. 
Anthe vertelt over hun 
hechte vriendschap. 

“Huh, zitten jullie bij mij in 
de klas? Dat dacht ik halver-
wege de introductieweek. 
We hadden elkaar nog niet 
gezien of gesproken, terwijl 
we al een paar dagen bij el-
kaar in de klas zaten. Na de 
introductieweek gingen we 
steeds vaker met elkaar om 
en inmiddels zijn we bijna 

onafscheidelijk. 

Soms hoor je dat vriendin-
nen dezelfde hobby’s delen. 
Wij absoluut niet. Leanne 
doet aan waterpolo, Dina 
kan goed paardrijden en ik 
houd van dansen. Wat we 
wel gemeen hebben? We 
houden alle drie van la-
chen, haha! Vaak liggen we 
in een deuk om niets. Een 
jongen uit onze klas heeft 
een hele aanstekelijke lach, 
dat werkt vervolgens weer 
op onze lachspieren. Begint 
een van ons te lachen, dan 
volgt de rest ook. Vanoch-

tend gebeurde dat nog. Met 
tekenen rende een klasge-
noot met verfhanden achter 
ons aan, hilarisch natuur-
lijk. Als er iemand lacht in 
de klas, is het meestal een 
van ons. Maar we kunnen 
ook serieus zijn, hoor. We 
praten over alles, ook als 
het niet zo leuk is. En ja; we 
hebben ook weleens een 
meningsverschil of irritatie. 
Tot nu toe lossen we dat 
altijd nog op en de volgen-
de dag is alles weer goed. 
Onze vriendschap kan wel 
tegen een stootje.”

Anthe van Dijk uit Ommen 
Dina van den Bout uit Dedemsvaart

Leanne Ploeg uit Hardenberg 
2e klas tl

'We houden 
alle drie van 

lachen'
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Het hemd van het lijf
‘WAT WIL JE WETEN VAN JE DOCENT OF CONCIËRGE?’, DAT VROEGEN WE ONZE 

LEERLINGEN. WE ONTVINGEN DE MEEST UITEENLOPENDE VRAGEN. DE ANTWOORDEN 
DAAROP ZIJN SPRAAKMAKEND. DE EEN IS VERSLAAFD AAN CLASH OF CLANS, DE ANDER 
DRAAGT PATTA-SLOFFEN EN DE CONCIËRGE BOUWT ZIJN EIGEN CAMPER. OOK DOCENTEN 

EN CONCIËRGES KUNNEN HÉÉL BIJZONDER ZIJN. 

Andrea van de Wetering, 
docent godsdienst en biologie

Lesgeven of contact met leerlingen?
Allebei! Ik wil leerlingen iets leren en het 
contact vind ik ook belangrijk. Als er geen 
klik is, kan ik ook geen les geven. 

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? 
Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar 
gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar 
soms voor ongemakkelijke momenten. ‘Meneer, 
heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling 
eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop. 

Wat is uw grootste schoolblunder?
Ik had een nieuwe klas en haalde de namen van een tweeling steeds door elkaar. Ik deed zo erg mijn best om me niet te ver-gissen, dat ik niet door had dat ik de namen van twee andere leerlingen steeds verwarde. Joost noemde ik Bart en andersom. Ze gaven steeds keurig antwoord, ze namen me er dus tussen. 

Wie is uw bijbelse held?
Jozef, in de put gegooid door 
zijn broers, maar uiteinde-
lijk wordt hij onderkoning in 
Egypte. 

Draagt u een huispak op de bank? 
Hihi, nee. Wel draag ik graag een joggingbroek met slobbertrui en coole patta-sloffen (vind ik zelf).

Twijfelt u soms aan uw geloof?Als er ziekte is of een ongeluk, denk ik soms: 
waarom? Waarom doet God er niets aan? 
Dan kan ik twijfelen. 

Betrapt u leerlingen weleens op 

spieken? 

Tijdens een toets godsdienst zag ik 

een leerling steeds achteromkijken 

naar een poster in de klas. Wat 

bleek? Daar stonden godsdienst-

symbolen op – precies waar de toets 

over ging! Dat vond ik zó grappig, dat 

ik zei tegen de klas: ‘Draai allemaal 

maar je tafel en stoel om’. Zo kon ie-

dereen de poster zien en kwamen er 

meer op het idee om erop te kijken. 

Grootste miskoop? 
Een colbertje met rode 
lijntjes. Het was een duur 
jasje, maar zit niet zo 
fijn. Met lesgeven moet 
ik me wel lekker kunnen 
bewegen.



Het hemd van het lijf

Bart-Jan van Kleef, 
docent geschiedenis

Wim Gerrits, conciërge 

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? 

Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar 

gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar 

soms voor ongemakkelijke momenten. ‘Meneer, 

heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling 

eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop. 

Wat draagt u op de 
bank?
Een spijkerbroek en trui. 
Het liefst een trui met 
iets te lange mouwen 
zodat je je handen er een beetje in kan stoppen. En dan een warme kop koffie met een goed boek.

Wat is het stomste aan uw werk? Kots opruimen of een verstopping in een toilet verhelpen.

Wat weet bijna niemand 
van u?
Ik ben bijna bij level 200 
met Clash of Clans…

Favoriete bijbeltekst?
‘U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen 
te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven 
uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook 
de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.’ 1 Korintiërs 10:13

Wanneer voor het laatst 

gehuild bij een film?

Kom op... Ik ga niet huilen 

bij een film! Hoewel, 

A Beautiful Mind vond ik 

wel ontroerend.

 

Wat is uw hobby?Ik houd van voetballen, hardlopen en klussen. Zo heb ik een camper gebouwd, hiermee heb-ben we in drie weken zo’n 3700 kilometer door De Alpen gereden. 

Raarste gewoonte?Ik heb altijd een banaan en een zakdoek bij me. 
Die banaan eet ik lekker op, maar die zakdoek 
gebruik ik nooit. Geen idee waarom ik dat ding 
altijd meeneem. 

Wat is het raarste dat u ooit heeft meegemaakt op 

school?

Middenin een zomervakantie belde een schoonmaker me op, 

hij zat vast in de lift. Ik ko
n hem niet helpen, want ik was 

op vakantie. En hij had niet genoeg eten en drinken om in 

de lift te wachten tot ik er weer was. Uiteindelijk heeft de 

brandweer hem bevrijd. 
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Wat is de leukste grap die u als leerling heeft uitgehaald?
In groep 8 moest ik met een klasgenootje nablijven, de rest van 
de klas had gym. Stiekem gingen we naar de winkel om een lading 
maden (zogenaamd voor het vissen) te kopen. Op school stopten 
we die in de bureautjes en in het orgel van de meester. Toen de klas 
terugkwam, gingen we een psalm zingen als afsluiting. Bij het pak-
ken van het psalmboek, voelde iedereen de maden tussen de vingers 
doorkruipen. Ook de meester zag dat zijn orgel onder de maden zat. 
Helaas werd onze grap niet gewaardeerd door de meester. 

Naar wat voor muziek 
luistert u?
Het liefst naar geestelijke en 

rustige muziek, de tekst vind 

ik heel belangrijk. Met rap-
pen en dat soort opruiende 
‘rampestamp’ heb ik minder. 

Wat is uw ergste 

schoolblunder? 

Een leerling vroeg me 

om de kluissleutel, die 

van haar zat aan de fiets 

en die dag was ze met 

de auto. Waarop ik vroeg: 

‘Oh, heb jij dan al een 

rijbewijs?’

Wat is het leukste aan 
leerlingen?
Jonge mensen zijn puur en 
dynamisch. Ze kunnen mij 
boeien en geven energie.

Twijfelt u weleens aan uw geloof?
Nee, we hebben moeilijke mo-menten meegemaakt in ons leven. Maar God gaf ons toen zo veel kracht, dat ging ons menselijk verstand te boven. Dit geeft me houvast in mijn geloof. 



Bag to school

Ik moet altijd veel boeken en schriften 
meenemen naar school. Dat maakt mijn 
tas soms loeizwaar. 

Gekocht bij Travelbags. Mijn 
rugzak is lekker groot. Dat moet 
ook wel; op de middelbare moet je 
veel meenemen naar school. 

Mijn etui zit vol met pennen, 
hier kan ik niet zonder! 

Eline Bouwhuis (12)
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Mijn lunch voor in de pauze! Wat 
ik mee heb? Een boterham met 
hagelslag. Lekkerrr!



Mijn tas heb ik gescoord op Marktplaats. Op 
sommige dagen heb je veel boeken nodig, dan is 
het handig om een grote tas te hebben. 

Zonder pennen en potloden kun je niets! 
Nooit vergeten dus ;)

Hoe vind je mijn tas? Gekocht bij Travel-
bags. Er is een speciaal vakje voor de laptop, 
super handig voor mijn chromebook. 

En alles past erin!

Mijn chromebook neem ik iedere dag 
mee naar school. Die heb je nodig bij 
online-opdrachten.

Mmmm, vandaag eet ik een broodje 
met vlokken. Lekker Nederlands!

Veel boeken hè? Ik heb ze allemaal 
nodig voor de lessen. 

Mijn lunch voor vandaag is een koekje. Heel 
lekker, maar niet genoeg denk ik. Ik neem 
vast ook nog iets anders.

Jesse Hofstede (12)

Jaden Lutje (14)
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Wat voor classmate ben jij?
Waar zit je het liefst tijdens de les?

  Bij het raam! Dan kan ik lekker naar buiten kijken.
  Achterin, dan valt het niet op als ik ga tekenen.

    �Ergens in het midden, zodat ik aan alle kanten 
iemand heb om mee te praten.

  Voorin, zodat ik het bord goed kan lezen.

Wat doe je graag in de pauze?
  Ik praat met mijn vriend(inn)en en maak grapjes. 
  Ik schets de vriendengroep terwijl we met z’n allen aan het praten zijn.

    Ik loop van tafel naar tafel om met zoveel mogelijk mensen te kletsen.
  Ik vertel de rest in welk lokaal we straks wiskunde hebben.

Wat ligt er in je kluisje?
  Stickers.
  Nieuwe potloden en stapels volgetekende schriften.

    �Een powerbank en waarschijnlijk ergens wat drop.
  Een regenjas en een etui met accentueerstiften.

Tussenuur! Ik ga:
  Kaartspelletjes doen met mijn klasgenoten.
  De haren van iemand met lang haar invlechten.

    �Met een groep naar de supermarkt, maar ik 
loop met een andere groep mee terug.

  �Alvast huiswerk maken, dan hoeft dat  
vanavond niet meer.

Wat zit er in je tas?
  Theezakjes en een notitieboekje. 
  Een aantal losse potloden en 34 stukken gum.

    Bonnetjes en doorgeef briefjes.
  Alle boeken, agenda en een volle etui.

Zodra ik de gymzaal binnenloop…
  Film ik voor klasgenoten hun

     TikTok dansje.
  �Vraag ik of een klasgenoot mijn 
TikTok dansje wil filmen.

    �Ga ik met een groepje de bal 
hooghouden, daarna volleyballen 
en dan basketballen.

  �Vraag ik de docent wat we  
vandaag gaan doen.

Wat wil je bespreken tijdens mentoruur?
  Hoe kunnen we iedereen betrekken bij de klas?
  Kunnen we keuzevakken doen?

    Wanneer hebben we een uitje met de klas?
  �Hoe lossen we ruzies het beste op?

Oei, ruzie in de klassenapp! Ik stuur:
  Laten we het morgen even in het echt uitpraten!
  Een passende meme.

    �Hebben jullie niks beters te doen op  
een maandagavond?

  �Wow, waarom hebben jullie ruzie?

De creatieveling! Jij 
multitaskt tijdens de les 
door op te letten én te 
tekenen. Geef jou maar 
een potlood en het liefst 
een extra punt op de 
toets als je een dood-
le maakt. Je maakt en 
leert graag veel nieuwe 
dingen.

Jij bent degene die 
heerlijk kan dagdromen 
en veel positiviteit uit-
straalt. Mensen kunnen 
bij jou terecht voor 
advies. Het is heel fijn 
om zo’n warm iemand 
in de vriendengroep te 
hebben. 

  

Als je jouw beste vriend(in) 
moet aanwijzen, dan kan 
dat lastig zijn: het liefst 
praat je namelijk met ie-
dereen! De klas weet dat je 
altijd wel in bent voor een 
praatje en je bent oprecht 
geïnteresseerd hoe het met 
iedereen gaat. Het liefst 
zit je elk uur naast iemand 
anders. 

Je vindt het fijn als je 
weet waar je aan toe 
bent. Daarom gebruik je 
het liefst verschillende 
kleuren in je agenda. Ook 
ben je heel behulpzaam 
als iemand een vraag stelt 
over het huiswerk of het 
lesrooster. 

HET VAAKST HET VAAKSTHET VAAKST HET VAAKST



DÁT IS PAS GENIETEN!
Bij het Greijdanus vinden we een aantal dingen heel belangrijk, we noemen 
dit waarden. Ken jij onze waarden al? Christus volgen, groeien, verschil, sa-
men, dienstbaar, verantwoordelijk én… GENIETEN! We vinden het belangrijk 
dat je geniet, van je schooltijd en van je leven. We vroegen onze leerlingen: 

‘Waar denk jij aan bij genieten?’

‘ALS IK AFSPREEK MET VRIENDEN, DAN GENIET 
IK’ – ‘IK VIND HET HEERLIJK OM TE CHILLEN’ – 
‘WEET JE WAT PAS GENIETEN ZOU ZIJN? EEN 
WEEK GEEN HUISWERK!’ – ‘VAKANTIE! EN DAN 
GENIETEN VAN DE ZON, ZEE EN…’ – ‘MUZIEK MAKEN 
IS MIJN PASSIE’ – ‘IK VIND DE NATUUR, GODS 
SCHEPPING, FANTASTISCH’ – ‘GELUKKIG KUNNEN 
WE WEER NAAR SCHOOL, IK BEN BLIJ DAT DIT 
WEER KAN!’ – ‘IK GENIET VAN DE DINGEN DIE IK 
HEB EN KAN DOEN’ – ‘WAAR IK AAN DENK? ETEN 
NATUURLIJK!’ – ‘HET IS WEER BIJNA WEEKEND, 
ZIN IN!’ – ‘HET IS LEUK OM TE KLETSEN MET 
VRIENDEN’ – ‘IK GENIET VAN DE MOOIE DINGEN 
DIE WE VAN GOD KRIJGEN’ – ‘SAMENZIJN MET 
FAMILIE OF VRIENDEN’ – ‘ALS HET GEZELLIG IS’ 
– ‘GENIETEN IS VOOR MIJ IETS DOEN WAT IK 
LEUK VIND’ – ‘RUST!’ – ‘EEN GOED BOEK LEZEN’ 
– ‘IK GENIET VAN ELKE DAG DIE IK VAN GOD KRIJG’ 
– ‘ZONDER STRESS NAAR SCHOOL’ – ‘PLEZIER 

HEBBEN’
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Wat ligt er in je kluisje?
  Stickers.
  Nieuwe potloden en stapels volgetekende schriften.

    �Een powerbank en waarschijnlijk ergens wat drop.
  Een regenjas en een etui met accentueerstiften.



Stripheld Daan is niet de enige eersteklasser die de weg kwijt is. Heb jij de andere vijf eersteklassers in het 
magazine al gevonden? Tip: ze zijn klein... Gevonden? Mail ons voor 10 maart (communicatie@greijdanus.nl) 
op welke pagina’s jij bruggers hebt gespot en misschien win je wel een prijs!


