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Eindelijk was het zo ver; ik ging naar het Greijdanus! Een tikkeltje zenuw-
achtig stapte ik mijn bed uit, ik kleedde me aan, ontbeet, pakte mijn tas 
en wilde ervandoor gaan. Maar dat ging niet. Mijn fietssleutel was kwijt. 
Toen ik het eindelijk vond, was het al veel te laat. Ik slikte mijn tranen in 
toen ik, op de eerste schooldag, te laat aankwam op school. In de aula 
verzamelden alle eersteklassers zich, ik ging bij meiden staan die ik al 
kende. Gelukkig viel het nauwelijks op dat ik te laat was. We deden een 
kennismakingsspel. Dit was voor mij het begin van nieuwe vriendschappen. 
Ja echt, zo gemakkelijk ging dat. In de pauze kletsten we verder. Na de 
eerste dag dacht ik: dit wordt gezellig!

Vooraf had ik me over van alles druk gemaakt. Zou ik nieuwe vrienden 
krijgen? Wist ik het juiste lokaal te vinden? Had ik wel alles bij me? Maar 
uiteindelijk ging het zo vanzelf. Iedereen is nieuw, je hoeft niet alles zelf 
uit te vinden en je kunt altijd je mentor vragen. Ik heb me geen moment 
alleen gevoeld. 

Ik hoop dat jij je net zo snel thuis voelt op het Greijdanus als ik. Mijn 
eerste schooldag-tip? Maak je niet te druk, je bent niet alleen. Wat kan 
er gebeuren? Je kunt te laat komen, net als ik. Maar is dat erg? Fouten 
maken mag, zeker in het begin. Je kunt het!

Sidra Almhanna

Maak je niet druk

Wie:    Sidra Almhanna (13)Woonplaats:  EnschedeKlas:    Klas 1 TLHobby’s:    zingen, dansen en     afspreken met vriendenFavoriete vak:  biologieLeukst aan school:  Mijn vrienden zien en spreken
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Greijdanus Enschede
Deppenbroekstraat 4

7523 PB Enschede

enschede@greijdanus.nl 
038-4698 530

www.facebook.nl/greijdanusenschede 
@greijdanusenschede 

www.greijdanus.nl 

Dit magazine is tot stand gekomen met medewerking van 
Anne schrijft, 5Sproutz Fotografie, medewerkers van de vestiging 

Enschede en afdeling Communicatie van het Greijdanus.  

Enthousiast geworden over onze school? 
 Het aanmeldformulier vind je op greijdanus.nl/aanmelden. Print het uit, 
vul het in en neem het 10 of 11 maart mee naar de aanmelddagen op het 

Greijdanus in Enschede. Als dit vanwege corona niet kan doorgaan, laten we 
je weten op welke manier jij je dan kunt aanmelden. 
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Excursies
In elk leerjaar zijn er excursies 
naar verschillende steden. In de 
eerste klas ga je een dag naar 
Amsterdam. Het jaar erop ga je 
met je klas een dag naar Parijs, 
je reist dan ’s nachts met de bus. 
Super toch?

Op het Greijdanus leer je over God, jezelf, de wereld en het leven. 
Dat is op al onze scholen gelijk; of je nou naar Zwolle, Meppel, 
Hardenberg of Enschede gaat. Toch is elke school wel heel anders. 
Zo is in Enschede van alles te doen: je kunt op excursie, meedoen 
aan de sportdag of een zakcentje verdienen… Wat jíj wil! 

WIJ ZIJN GREIJDANUS ENSCHEDE

Zelfverantwoordelijk profiel
De ene leerling is zelfstandiger dan de andere. Sommige 
leerlingen hebben minder uitleg en begeleiding nodig van 
de docent. Ben je een leerling met zo’n zelfverantwoordelijk 
profiel? Dan kun je zelf je leerroute uitstippelen en kiezen 
of je wel of niet instructie nodig hebt van de docent.

Gala
In de derde en vierde klas is 
er een eindgala. Vaak is er een 
thema, zoals bijvoorbeeld black 
and white. Zowel de docenten 
als de leerlingen kleden zich 
dan op hun best. Dus trek maar 
uit de kast die mooie jurk of 
dat coole pak! Voor veel derde- 
en vierdeklassers is het gala 
een feestelijk afscheid van het 
Greijdanus. 

Ondersteuning
Loop je ergens tegenaan op school? Of 
zijn er problemen die je belemmeren in 
het leren? Je kunt altijd terecht bij je 
mentor. Als je extra ondersteuning 
nodig hebt, om welke reden dan ook, 
zijn er leerlingbegeleiders en is er een 
Steunpunt waar je terecht kunt. 
Hier werken geweldige mensen 
om jou te helpen.

Schitteren
God heeft ons verschillend geschapen, 
ieder met zijn of haar eigen talent. Op 
het Greijdanus willen we je zien, ruimte 
geven en uitdagen om te leren en samen 
te werken – op een manier die past bij jou. 
Zodat je ontdekt wie je bent als persoon 
en kunt schitteren in Zijn licht.



WIJ ZIJN GREIJDANUS ENSCHEDE

Bureau van Waarden
Veel leerlingen hebben een bijbaantje, maar wist je dat je 
ook op school geld kunt verdienen? Bij Greijdanus kun je als 
medewerker op school aan de slag! Zet je talenten in als 
gastdame of -heer, fotograaf, tekstschrijver, medewerker bij de 
ICT-helpdesk of geef bijles aan andere leerlingen. 

GO-moment
We beginnen en eindigen elke dag met een 
GO-moment. Je start dan met een dagopening, 
daarna bespreek je je leerdoelen met je mentor. 
Aan het einde van de dag check je of de leer-
doelen voor die dag zijn behaald. 

Sportdag
Eén keer per jaar is er een sportdag. Je bent dan 
de hele dag actief bezig met verschillende sporten; 
buiten of in de gymzaal. Houd je niet zo van sporten? 
Geen probleem! Dan kun je meehelpen bij het verzor-
gen van een lekkere lunch. Mmm. 

Vierkant rooster
Op het Greijdanus werken we met een ‘vierkant 
lesrooster’. Dat betekent dat je elke dag begint 
om 9.00 uur en vrij bent om 15.15 uur. 

Paas Volleybal Toernooi (PVT)
Weleens gehoord van het PVT? Christelijke 
scholen uit heel Nederland strijden dan om 
een plek in de finale. Helaas hebben we het 
toernooi nog nooit gewonnen. Maar meedoen 
is belangrijker dan winnen, toch? Het is vooral 
een groot feest voor de deelnemers! 

De aula
In de aula kun je lekker chillen in de pauzes. Maar je 
kunt er ook werken aan je leerdoelen. Er zijn plekken 
ingericht waar je lekker kunt werken aan je vakken.
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Ssst! Stil zijn en opletten, de les is begonnen. 

.

EEN doordeweekse schooldag
Hoi, ik ben Janneke Huizing uit Enschede. Vandaag neem ik je mee 
op een doordeweekse schooldag. Saai? Misschien. Maar lang niet 

altijd, hoor. Kijk zelf maar!

Oh nee, het is alweer kwart voor zeven! Tijd om

op te staan en naar school te gaan. 

Even snel mijn eten voor school klaarmaken en yoghurt met muesli opeten. 

Ik ben op school! Wat spullen uit mijn kluisje 

pakken en op naar de eerste les.

Daar ga ik dan! Weer lekker op de fiets. Doei!
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Gelukkig is het alweer pauze. Samen met mijn 

vriendinnen op de telefoon.

 

En nu is het flexuur, ik probeer zoveel mogelijk 

huiswerk te maken, zodat ik dat thuis niet meer 

hoef te doen. 

Het is ook goed om te bewegen. Gelukkig doen we dat met gym. 

De dag zit er alweer op! Ik ga weer naar huis. 

En alweer pauze! Even lekker eten en drinken. 

EEN doordeweekse schooldag

Thuis moet ik nog snel wat huiswerk afmaken. 

En dan… rust!
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3X VRIENDSCHAP
Op het Greijdanus wordt niet alleen 
hard gewerkt en geleerd, maar ook 
veel plezier gemaakt én er ontstaan 
mooie vriendschappen. 

Drie openhartige verhalen van 
eersteklassers. Wat betekent 
vriendschap voor hen?  

Oleg Kolbeek uit Eibergen (12)
Jay-Jay Meijer uit Lonneker (11)
Jonah Bermudez Glanerbrug (13)
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3X VRIENDSCHAP
Oleg kent niemand in 
zijn klas, maar al snel 
vindt hij aansluiting 
bij Jonah en Jay-Jay. De 
drie vrienden hebben 
een hechte vriendschap. 
Gaat het even niet goed? 
Dan staan ze voor elkaar 
klaar. 

Oleg: “Ik kende niemand op het 
Greijdanus. Jay-Jay en Jonah 
leken me wel leuke gasten, het 
duurde niet lang of we werden 
vrienden. Het voelt heel ver-
trouwd, bijna als familie. Ze 
steunen me, laten me niet in de 
steek en vertellen niets door. Ik 
weet ook hoe het is om geen 
vrienden te hebben. Tot groep 7 
zat ik op een basisschool waar 
ik buitengesloten werd. Het 
maakte me verdrietig. Als je geen 
vrienden hebt, ben je kwetsbaar 
voor irritant gedrag. Vrienden 
nemen het voor je op, je staat 
nergens alleen voor. Dankzij mijn 
vrienden voel ik me nu zó veel 
sterker dan toen.”

Jonah: “We zijn vaak met z’n 
drieën en leren elkaar steeds 
beter kennen. Als ik een slecht 
cijfer heb, het even niet goed 
gaat of liefdesproblemen heb, 
dan praat ik erover met Jay-Jay 
en Oleg. Zij staan altijd voor me 
klaar. Ik kan over alles met ze 
praten, dat kan niet met ieder-
een. Ik ben super blij met Oleg 
en Jay-Jay. Vrienden zijn voor mij 
even belangrijk als school.”

Jayjay: “We praten veel, over 
serieuze en minder serieuze 
dingen. Vaak zitten we naast 
elkaar en we helpen elkaar met 
bijvoorbeeld wiskunde. Ik ver-
trouw deze jongens en zij geven 
me een goed gevoel. Als Oleg of 
Jonah ruzie heeft, dan kom ik 
voor ze op. Dat doe je als vrien-
den. Omdat we elkaar zo goed 
kennen, halen we ook weleens 
grappen uit bij elkaar. Dan laten 
we elkaar bijvoorbeeld enorm 
schrikken.” 

'Dankzij mijn 
vrienden voel ik me 

zó veel sterker' 

11
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Sharbel Hally uit Enschede (12)
Ankido Murad uit Enschede (12)

 

'We zijn 
hetzelfde'

Op het Greijdanus zien 
ze elkaar voor het eerst. 
Sindsdien zijn Sharbel en 
Ankido onafscheidelijk. 
Wat hen verbindt? Hun 
achtergrond, de humor, 
het avontuur, maar ook 
de openheid. 

Sharbel: “Ik leerde Ankido kennen 
via een bekende. We komen al-
lebei uit het Midden-Oosten, we 
kennen elkaars cultuur en spre-
ken de Syrische taal. Hierdoor 
begrijpen we elkaar goed. Ankido 
en ik zijn hetzelfde. Op school 
zijn we veel samen en tijdens 
de lessen zitten we bijna altijd 
naast elkaar. Soms helpen we 
elkaar met het huiswerk. Ankido 
is een coole gast met wie altijd 
iets te beleven valt. Ik vertrouw 
hem honderd procent en kan hem 
alles vertellen. Eigenlijk is hij 
mijn vertrouwenspersoon.”
 
Ankido: “Sharbel is een super 
vriend. Eerst dacht ik: prima gast, 
maar nu weet ik hoe hij écht is: 
grappig, betrouwbaar en gezellig. 
Er is niemand zoals hij. Sharbel 
is anders dan alle anderen, dat 
maakt hem uniek. Of we nou 
samen fietsen, kletsen of filmpje 
kijken… met hem is alles een 
avontuur. Veel dingen doen we 
zonder reden, dan pakken we bij-
voorbeeld de fiets en zien we wel 
waar de weg ons brengt. Gewoon 
voor de lol. Sharbel begrijpt me, 
heeft niet veel commentaar en 
we houden van dezelfde grappen. 
We praten heel veel met elkaar, 
over auto’s, maar ook over per-
soonlijke dingen. We passen 
gewoon goed bij elkaar.” 



Sanne en Sophie zijn al 
vriendinnen sinds de basis-
school. Op het Greijdanus 
leren ze Zippora kennen. 
Justin Bieber, jongens, 
lastige momenten… er is 
geen onderwerp waar ze 
het niet over hebben. 

Sophie: “Vrij snel hadden we een 
leuke klik met Zippora. We zijn nu 
vaak met z’n drieën en hebben veel 
lol. Sanne is fan van Justin Bieber, 
hier plagen we haar soms mee. Dat 
moet kunnen in een vriendschap, 

vind ik. Maar we kunnen ook serieus 
zijn. We vertellen alles aan elkaar 
en steunen elkaar als het even wat 
minder gaat. Ik vertrouw Zippora en 
Sanne. Als we ruzie hebben, lossen 
we dat altijd weer op. Daar is onze 
vriendschap te sterk voor.”

Sanne: “In de pauzes zitten we vaak 
bij elkaar. We zijn druk met TikTok, 
grappige filmpjes en kletsen hon-
derduit. We lachen veel, vaak om 
niets. Sophie is behoorlijk onhandig 
en valt vaak van haar stoel, dan 
kunnen we ons lachen niet inhou-
den. Het is altijd gezellig met Sophie 
en Zippora. En als ik niet lekker in 

mijn vel zit, kan ik dat vertellen. Ik 
weet dat ze het niet doorvertellen.” 

Zippora: “We lachen veel, maar 
kunnen ook goed met elkaar praten. 
Ik vind openheid in vriendschap be-
langrijk en dat is er bij ons. Tijdens 
flexuur helpen we elkaar met huis-
werk, dan hoeven we thuis minder 
huiswerk te maken. Buiten school 
om heb ik niet veel vriendinnen, 
maar op school gelukkig wel. 
Jammer dat ik niet in de buurt woon, 
maar binnenkort ga ik verhuizen. Ik 
kan niet wachten.” 

Sophie Kelderman uit Enschede (12)
Zippora Verbaan uit Eibergen (13)
Sanne Beckers uit Enschede (12)

'We vertellen alles 
aan elkaar'
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Het hemd van het lijf
‘WAT WIL JE WETEN VAN JE DOCENT OF CONCIËRGE?’, DAT VROEGEN WE ONZE 

LEERLINGEN. WE ONTVINGEN UITEENLOPENDE VRAGEN. DE ANTWOORDEN DAAROP ZIJN 
SPRAAKMAKEND. DE EEN LUISTERT AL SINDS DE ZOMER NAAR KERSTMUZIEK, IN DE 

ANDER SCHUILT EEN ECHTE ROBINSON EN DE CONCIËRGE IS EEN TIKKELTJE ONHANDIG. 
OOK DOCENTEN EN CONCIËRGES KUNNEN HÉÉL BIJZONDER ZIJN. 

Arnold Rots, 
docent wiskunde

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? 
Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar 
gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar 
soms voor ongemakkelijke momenten. ‘Meneer, 
heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling 
eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop. 

Waarom bent u leraar geworden?
Toen een vriend van mij het onderwijs in ging, heb 
ik hem uitgelachen: ‘Je wordt toch geen leraar?!’ 
Een jaar later wilde ik zelf leraar worden. 

Mijn favoriete leerling is… 
Iemand die niet bang is fouten te maken, hulp vraagt als het nodig is en durft te laten zien wie hij of zij is. Hopelijk herken jij jezelf hierin? ;)

Wat is het raarste dat 
u heeft meegemaakt op 
school? 
Na oud en nieuw ontbeten 
we met collega’s op school. 
De kachel was kapot, dus we 
zaten allemaal met jassen en 
sjaals aan tafel. Maar de sfeer 
was er niet minder om! 

Wat weet bijna 
niemand van u? 
Dat ik het heerlijk vind 
om te kamperen met bijna 
niks. Houthakken voor 
een vuurtje, water koken 
boven dat vuurtje, barbe-
cueën op dat vuurtje... 
En dat de hele dag door.

Wat vindt u belangrijker: het vak of de leerlingen?Zonder twijfel de leerling. Als je de leerling leuk vindt, ga je veel plezier beleven in het onderwijs.

Wat is het gekste dat u ooit heeft meegemaakt in de klas? 

Het gebeurt weleens dat de wifi het niet doet. Of dat er een mug, 

spin of wesp is, waardoor leerlingen soms bijna uit het raam 

willen springen. Of een brandoefening midden onder een toets. 

Of dat ik een toets geef van het verkeerde hoofdstuk. 

Waarom is uw geloof 

belangrijk voor u? 

Door mijn geloof weet ik dat ik 

zelf niet alles goed hoef te doen, 

omdat Jezus alles goed heeft 

gemaakt. Daarom is God nooit 

meer boos op mij, maar laat Hij 

vaak zien dat Hij oneindig veel 

van mij houdt! 



Het hemd van het lijf
Ileane Albracht-Zielman, 
docent Frans

Igor Verveld, conciërge 

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? 

Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar 

gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar 

soms voor ongemakkelijke momenten. ‘Meneer, 

heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling 

eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop. 

Wat was uw 
ongemakkelijkste 
schoolmoment? 
We moesten allemaal 
op de schoolfoto, ook 
de docenten. Ik had die 
dag weinig tijd en vroeg 
netjes aan de fotograaf 
of ik eerst mocht. ‘Nee’, 
zei hij, ‘leerlingen moeten 
gewoon op hun beurt 
wachten!’ 

Wie is uw bijbelse held?Dat is toch echt Jezus. Hij heeft ons zo prachtig laten zien hoe je kunt leven als christen; het goede doen voor elkaar en God dankbaar zijn. Ik vind het geweldig om Jezus te volgen en te vertellen over Hem.

Wat is de meest irritante 
schoolgrap ooit? 
Vanwege corona gaf ik online 
les; de ene helft van de klas 
zat in het lokaal, de andere 
helft thuis. In het lokaal 
hoorden de leerlingen me niet. 
Ik snapte er niets van en blies 
de les uiteindelijk af. Achteraf 
bleek het een grap te zijn.

Waar heeft u voor het laatst keihard om gelachen? 
Een paar jongens waren erg onrustig tijdens de les, ik had er al 
een paar keer iets van gezegd. Na zo’n tien minuten kwam er 
opeens een leerling uit een andere klas onder de tafel tevoor-
schijn. Hij had daar al de hele tijd gezeten. Zonder dat ik ook 
maar iets doorhad!

Twijfelt u weleens aan 

uw geloof?

Ik twijfel niet aan het 

bestaan van God. Maar ik 

vind het soms best lastig 

om God in het ‘alledaagse 

leven’ te zien en Hem te 

ervaren.

Wat is uw guilty pleasure*?Kerstmuziek! Voor mij kan het niet vroeg genoeg kerst zijn, en dus kan ik ook al in september beginnen met kerstmuziek luisteren.

* iets wat iemand stiekem leukvindt, maar zich ook een beetje voor schaamt

Wat is uw hobby?Ik wandel graag met mijn grote vriend Boris; een oude zwarte labrador. Binnenkort krijgen we er een pup bij, ik kijk er erg naar uit. Verder hebben wij pas een hulp-hond opgevoed, dat was erg leerzaam.

Wat is uw hobby? Zingen en muziek maken; daar geniet ik enorm 
van. Ik zit in een band en we schrijven onze 
eigen nummers. 

Maakt u weleens iets kapot?

Ik ben allereerst p
edagogisch conciërge, erop gericht dat het 

goed gaat met de leerlingen. Daarnaast ben ik niet zo han-

dig. Gelukkig zijn er hele handige collega’s of bedrijven die 

kunnen helpen als ik iets moet repareren. Ik word trouwens 

wel steeds handiger. 

Naar wat voor muziek 
luistert u?
Vooral naar praisemuziek, 
om God te eren. Thuis 
draaien we vooral muziek 
van Hillsong, we zijn ook 
een paar keer naar een 
concert geweest. Een 
geweldige ervaring!

Wat is uw ergste schoolblunder?
Toen mevrouw Albracht-Zielman kwam 
solliciteren als docent Frans, dacht ik 
dat zij een nieuwe leerling was.

Waar kunt u zich groen en geel aan ergeren?
Aan leerlingen die hun troep niet opruimen. Na de pauze is het vaak een bende in de aula, terwijl het zo’n kleine moeite is om je pakje of je klokhuis even in de prullenbak te gooien. Waarom veel leerlingen dat niet in hun systeem krijgen snap ik niet. Gelukkig zijn er ook 

leerlingen die hierin wel hun verantwoordelijkheid nemen.
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Bag to school

Elke dag moeten we een best veel 
boeken meenemen naar school. 

Een rekenmachine, passer en geodriehoek 
zijn altijd handig bij wiskunde.

Mijn chromebook neem ik iedere 
dag mee. Die heb je nodig bij 
online-opdrachten.

Rosalie Pardijs (12)
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Tipp-ex! Altijd bij me, 
super handig als ik iets 
moet verbeteren. 

Handgel! Handig om je handen 
af en toe te desinfecteren. Al 
helemaal in tijden van corona.

Dit is mijn kluissleutel. Op de middelbare 
school heeft iedereen een eigen kluisje. Wat 
hier in ligt? Mijn eten, gymtas en jas.  

Mijn telefoon oplader. Altijd 
handig voor het geval dat mijn 
telefoon snel leeg is.

Sommige lessen zijn heel erg saai, 
dan draai ik aan mijn wereldbol.  

De koptelefoon heb ik altijd mee naar 
school. Kan ik lekker naar muziek 
luisteren, helaas mag dat niet altijd 
tijdens de les.  

Loïs Felten (12)

Oleg Kolbeek (13) 
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Wat voor classmate ben jij?
Waar zit je het liefst tijdens de les?

  Bij het raam! Dan kan ik lekker naar buiten kijken.
  Achterin, dan valt het niet op als ik ga tekenen.

     Ergens in het midden, zodat ik aan alle kanten 
iemand heb om mee te praten.

  Voorin, zodat ik het bord goed kan lezen.

Wat doe je graag in de pauze?
  Ik praat met mijn vriend(inn)en en maak grapjes. 
  Ik schets de vriendengroep terwijl we met z’n allen aan het praten zijn.

    Ik loop van tafel naar tafel om met zoveel mogelijk mensen te kletsen.
  Ik vertel de rest in welk lokaal we straks wiskunde hebben.

Tussenuur! Ik ga:
  Kaartspelletjes doen met mijn klasgenoten.
  De haren van iemand met lang haar invlechten.

     Met een groep naar de supermarkt, maar ik 
loop met een andere groep mee terug.

   Alvast huiswerk maken, dan hoeft dat  
vanavond niet meer.

Wat zit er in je tas?
  Theezakjes en een notitieboekje. 
  Een aantal losse potloden en 34 stukken gum.

    Bonnetjes en doorgeef briefjes.
  Alle boeken, agenda en een volle etui.

Zodra ik de gymzaal binnenloop…
  Film ik voor klasgenoten hun

     TikTok dansje.
   Vraag ik of een klasgenoot mijn 
TikTok dansje wil filmen.

     Ga ik met een groepje de bal 
hooghouden, daarna volleyballen 
en dan basketballen.

   Vraag ik de docent wat we  
vandaag gaan doen.

Wat wil je bespreken tijdens mentoruur?
  Hoe kunnen we iedereen betrekken bij de klas?
  Kunnen we keuzevakken doen?

    Wanneer hebben we een uitje met de klas?
   Hoe lossen we ruzies het beste op?

Oei, ruzie in de klassenapp! Ik stuur:
  Laten we het morgen even in het echt uitpraten!
  Een passende meme.

     Hebben jullie niks beters te doen op  
een maandagavond?

   Wow, waarom hebben jullie ruzie?

De creatieveling! Jij 
multitaskt tijdens de les 
door op te letten én te 
tekenen. Geef jou maar 
een potlood en het liefst 
een extra punt op de 
toets als je een dood-
le maakt. Je maakt en 
leert graag veel nieuwe 
dingen.

Jij bent degene die 
heerlijk kan dagdromen 
en veel positiviteit uit-
straalt. Mensen kunnen 
bij jou terecht voor 
advies. Het is heel fijn 
om zo’n warm iemand 
in de vriendengroep te 
hebben. 

  

Als je jouw beste vriend(in) 
moet aanwijzen, dan kan 
dat lastig zijn: het liefst 
praat je namelijk met ie-
dereen! De klas weet dat je 
altijd wel in bent voor een 
praatje en je bent oprecht 
geïnteresseerd hoe het met 
iedereen gaat. Het liefst 
zit je elk uur naast iemand 
anders. 

Je vindt het fijn als je 
weet waar je aan toe 
bent. Daarom gebruik je 
het liefst verschillende 
kleuren in je agenda. Ook 
ben je heel behulpzaam 
als iemand een vraag stelt 
over het huiswerk of het 
lesrooster. 

HET VAAKST HET VAAKSTHET VAAKST HET VAAKST

Wat ligt er in je kluisje?
  Stickers.
  Nieuwe potloden en stapels volgetekende schriften.

     Een powerbank en waarschijnlijk ergens wat drop.
  Een regenjas en een etui met accentueerstiften.



DÁT IS PAS GENIETEN!
Bij het Greijdanus vinden we een aantal dingen heel belangrijk, we noemen 
dit waarden. Ken jij onze waarden al? Christus volgen, groeien, verschil, sa-
men, dienstbaar, verantwoordelijk én… GENIETEN! We vinden het belangrijk 
dat je geniet, van je schooltijd en van je leven. We vroegen onze leerlingen: 

‘Waar denk jij aan bij genieten?’

‘ALS IK AFSPREEK MET VRIENDEN, DAN GENIET 
IK’ – ‘IK VIND HET HEERLIJK OM TE CHILLEN’ – 
‘WEET JE WAT PAS GENIETEN ZOU ZIJN? EEN 
WEEK GEEN HUISWERK!’ – ‘VAKANTIE! EN DAN 
GENIETEN VAN DE ZON, ZEE EN…’ – ‘MUZIEK MAKEN 
IS MIJN PASSIE’ – ‘IK VIND DE NATUUR, GODS 
SCHEPPING, FANTASTISCH’ – ‘GELUKKIG KUNNEN 
WE WEER NAAR SCHOOL, IK BEN BLIJ DAT DIT 
WEER KAN!’ – ‘IK GENIET VAN DE DINGEN DIE IK 
HEB EN KAN DOEN’ – ‘WAAR IK AAN DENK? ETEN 
NATUURLIJK!’ – ‘HET IS WEER BIJNA WEEKEND, 
ZIN IN!’ – ‘HET IS LEUK OM TE KLETSEN MET 
VRIENDEN’ – ‘IK GENIET VAN DE MOOIE DINGEN 
DIE WE VAN GOD KRIJGEN’ – ‘SAMENZIJN MET 
FAMILIE OF VRIENDEN’ – ‘ALS HET GEZELLIG IS’ 
– ‘GENIETEN IS VOOR MIJ IETS DOEN WAT IK 
LEUK VIND’ – ‘RUST!’ – ‘EEN GOED BOEK LEZEN’ 
– ‘IK GENIET VAN ELKE DAG DIE IK VAN GOD KRIJG’ 
– ‘ZONDER STRESS NAAR SCHOOL’ – ‘PLEZIER 

HEBBEN’
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Wat ligt er in je kluisje?
  Stickers.
  Nieuwe potloden en stapels volgetekende schriften.

     Een powerbank en waarschijnlijk ergens wat drop.
  Een regenjas en een etui met accentueerstiften.



Stripheld Daan is niet de enige eersteklasser die de weg kwijt is. Heb jij de andere vijf eersteklassers in het 
magazine al gevonden? Tip: ze zijn klein... Gevonden? Mail ons voor 10 maart (communicatie@greijdanus.nl) 
op welke pagina’s jij bruggers hebt gespot en misschien win je wel een prijs!


