
Manou’s eerste schooldag-tip: 
‘Durf op iemand af te stappen’

Schitteren in Zijn licht

Vriendschappen op het 
Greijdanus 

Leer elkaar kennen op 
brugklaskamp!
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Mijn eerste schooldag op het Greijdanus herinner ik me nog goed. Ik 
moest een flink stuk fietsen; van Onna naar Meppel. Op mijn rug een 
tas vol met boeken. Ik zag op tegen de lange fietstocht, maar ook tegen 
de oudere kinderen. In groep acht hoorde ik bij de oudste kinderen van 
school, maar nu was ik opeens weer een van de jongsten. 

De meeste klasgenoten kende ik nog niet, maar daar kwam op de eerste 
schooldag al verandering in. In de pauze zaten we met een groep bij 
elkaar. ‘Waar kom jij vandaan? Hoe vind je het hier?’, vroeg ik aan 
anderen. Direct waren er leuke gesprekken en al na twee dagen had ik 
nieuwe vriendinnen. Ik heb me ook weleens alleen gevoeld, hoor. Bij gym 
bijvoorbeeld. Tot ik een meisje aansprak dat ook alleen was. Nu zijn we 
vriendinnen. 

Op de middelbare school verandert er veel – ook jezelf. Vorig jaar speelde 
ik nog samen met mijn zusje met de poppen, nu interesseert dat me 
niet meer. Ik heb er trouwens ook geen tijd voor, want ik heb veel meer 
huiswerk. Gelukkig zijn de vakken leuker dan op de basisschool. En voor 
elk vak heb je een andere leraar, chill toch? 

Ik hoop dat jij je net zo snel thuis voelt op het Greijdanus als ik. Mijn 
eerste schooldag-tip? Durf op iemand af te stappen. Natuurlijk is dat 
spannend, dat vond ik ook, maar het helpt je wel. Je kunt het!

Manou Lengkeek

verandering

Wie?    Manou Lengkeek (12)Woonplaats?      Onna
Klas:    eerste klas havoHobby:       Handlettering en bullet journal
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Greijdanus Meppel
Schoolstraat 5

7941 CA Meppel

meppel@greijdanus.nl 
038-4698 550

www.facebook.nl/greijdanusmeppel 
@greijdanusm 

Website: www.greijdanus.nl 

Dit magazine is tot stand gekomen met medewerking van 
Anne schrijft, 5Sproutz Fotografie, medewerkers van de vestiging 

Meppel en afdeling Communicatie van het Greijdanus. 

Enthousiast geworden over onze school? 
Meld je dan voor 15 maart 2021 aan via het formulier op onze website: 

www.greijdanus.nl/aanmelden. Het kan ook dat je het aanmeldformulier al via 
jouw basisschool krijgt. 
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Persoonlijke leerroutes
Wij geven les op alle niveaus: 
basisberoepsgerichte leerweg (bb), 
kaderberoepsgerichte leerweg (kb), 
theoretische leerweg (tl), havo, 
vwo en Delta. Ben je goed in één 
van de vakken? Dan kun je het vak 
volgen en afsluiten op een hoger 
niveau.

Op het Greijdanus leer je over God, jezelf, de wereld en het leven. 
Dat is op al onze scholen gelijk; of je nou naar Zwolle, Meppel, 
Enschede of Hardenberg gaat. Toch is elke school wel heel anders. 
In Meppel is het vooral heel gezellig, overzichtelijk én nooit saai!

WIJ ZIJN GREIJDANUS MEPPEL

Klein en gezellig
Het Greijdanus in Meppel is klein en gezellig, er 
zijn nu 530 leerlingen. Hierdoor leer je elkaar, 
de docenten en conciërges snel kennen. Onze 
school zit in het centrum van Meppel en is 
goed bereikbaar met de bus en trein. Veel trein-
reizigers hebben een stationsfiets, super handig!

Talentklassen
Op het Greijdanus Meppel hebben 
we verschillende Talentklassen: de 
Cultuurklas, ScienceXL-klas, de Kook-
studio en de Sportklas. Hier leer je 
samenwerken, onderzoeken en je gaat 
op pad! Eerst maak je kennis met de 
verschillende Talentklassen, daarna ga 
je aan de slag in de klas van je keuze.

Thuisbasis
De meeste lessen volg je in de 
lokalen en het leerplein van je eigen 
thuisbasis. Lekker overzichtelijk! 
Hier kun je ook pauzeren, maar je 
mag natuurlijk altijd iets lekkers 
halen in de aula.

Ondersteuning en uitdaging
Extra ondersteuning nodig? Dat kan! 
We hebben leerlingbegeleiders, hoog-
begaafdheidsspecialisten en huis-
werkbegeleiding op school. En voor de 
leerlingen die extra uitdaging willen, 
is er het Deltaprogramma. Je versnelt 
met leren en wordt uitgedaagd in je 
ontwikkeling. Zo kun je kiezen voor 
psychologie, bèta of excellent.

Schitteren
God heeft ons verschillend geschapen, 
ieder met zijn of haar eigen talent. Op 
het Greijdanus willen we je zien, ruimte 
geven en uitdagen om te leren en samen 
te werken – op een manier die past bij 
jou. Zodat je ontdekt wie je bent als 
persoon en kunt schitteren in Zijn licht.



WIJ ZIJN GREIJDANUS MEPPEL

Brugklaskamp
In de tweede lesweek van het eerste jaar ga je 
op brugklaskamp naar Appelscha. Dit is altijd 
erg gezellig! Op kamp leer jij je klasgenoten, 
andere eersteklassers, je mentor en docenten 
goed kennen.  

Mentor en GO-moment
Loop je ergens tegenaan op school? Of zijn er pro-
blemen die je belemmeren in het leren? Je kunt altijd 
terecht bij je mentor. Drie keer per week start je de 
dag met een GO-moment in de mentorgroep. We 
starten met een dagopening, daarna is er aandacht 
voor je leerdoelen en keuzes. 

Activiteiten 
Er is van alles te doen op school! 
Er is een jaarlijkse goede doelenactie 
met als afsluiting een partynacht, 
je kunt op excursie in eigen land of 
daarbuiten én er worden theater-
voorstellingen in Schouwburg 
Ogterop georganiseerd, dit noemen 
we: de Grote Avonden. 

Chromebook
Wie bij ons op school komt, krijgt een 
Chromebook. Je zoekt de informatie niet 
alleen op in je boek, maar maakt dus ook 
gebruik van het internet, online programma’s 
en digitale lesmethodes. Voor vragen over je 
Chromebook kun je terecht bij het ICT-punt. 

Vaste- en flexuren
Op je lesrooster heb je voor elk vak vaste- en flexuren. 
Tijdens de vaste momenten krijg je instructie met je 
groep, flex kies je zelf! Met je mentor of vakdocent 
bepaal je je leerdoelen en hoe je hiermee aan de slag 
gaat. Tijdens flex kunnen docenten en ondersteuners 
van verschillende vakken je helpen.
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3D-printer
Doe mee aan de 3D-wedstrijd! Op school ga je vast ook aan de slag met een van onze 
3D-printers, AR-bril, robots of 360 graden camera. Kun je niet wachten en wil je de 
3D-printer nu alvast uitproberen? Doe dan mee aan de 3D-wedstrijd, maak een ontwerp en 
wie weet wordt het echt uitgeprint!

Maak je ontwerp in SketchUp (gratis online te downloaden) met een maximale omvang van 
50x50x50 mm (lxbxh). Stuur het vóór 10 maart 2021 naar: meppel@greijdanus.nl. Zet in 
de onderwerpregel ‘3D’. We kiezen een aantal ontwerpen die we gaan printen. Houd onze 
Instagram (greijdanusm) in de gaten; op 17 maart maken we hier de winnaars bekend. 



EEN doordeweekse schooldag
Hoi, ik ben Merle Smit. Vandaag neem ik je mee op een 

doordeweekse schooldag. Saai? Misschien. Maar lang niet 
altijd, hoor. Kijk zelf maar! 

Oh nee, is het alweer 7.00 uur? Elke ochtend sta ik 

zo vroeg op. Snel aankleden, mijn haar in een 

staart en naar beneden!  

Ik kan niet te lang chillen, straks kom ik nog te laat op school. Exact om 8.05 uur vertrek ik, samen met mijn fietsgroepje. Gezellig! 

Op school stop ik mijn jas, gymtas en boeken die 

ik nog niet nodig heb in mijn kluisje. Zo… 

mijn rugzak is direct een stuk lichter.   

Nu heb ik een flex-uur en kan ik zelf kiezen wat ik ga doen. Ik maak vast wat huiswerk (dat scheelt thuis weer) en leer voor een toets.

Dan heb ik Duits van mijn mentor. Onder de Duitse les hebben we een toets. Spannennnnd! 

We starten de dag met een go-moment. Ssst, op 
dit moment wordt er een dagopening gehouden. 
Daarna plannen we onze flex-uren in. 

Beneden maak ik mijn ontbijt en schoollunch 

klaar. Terwijl ik ontbijt, kijk ik een YouTube-

filmpje. Dat is lekker wakker worden. 
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EEN doordeweekse schooldag

Eindelijk… pauze! Ken je de game Among Us? Bijna iedereen speelt dit. Ik ook, op dit moment samen met een groepje meiden!
Yes, opnieuw pauze! Dit ben ik met een paar 

vriendinnen. We gaan gezellig kletsen. 

Ruimtelijke figuren maken bij tekenen. 
Best goed gelukt, toch? 

 

Mijn laatste lesuur. Ik heb nu sportklas, dat is een talentklas. Je leest er vast meer over in dit magazine. De laatste tijd zijn we bezig geweest met klimmen en hoe je elkaar moet zekeren.

Toen was de schooldag eindelijk voorbij. 

Op naar huis! (Je ziet mij rechts op de foto)

Thuis neem ik eerst wat eten en drinken. Dan kijk ik op mijn planning wat ik moet doen. 

En dan nu nog even flink aan de slag! Stoor je me niet? Doei!Nog even wachten op mijn fietsgroep, dan 
kunnen we weer samen terug.
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3X VRIENDSCHAP
Op het Greijdanus wordt niet alleen 
hard gewerkt en geleerd, maar ook 
veel plezier gemaakt én er ontstaan 
mooie vriendschappen. 

Drie openhartige verhalen van 
eersteklassers over vriendschap. 
Wat betekent vriendschap voor hen? 

Elmer Coster, Job de Haan en Thijs van den Berg.

* Justin Coster was ook bij het gesprek 
aanwezig, maar ontbreekt helaas op de foto 
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3X VRIENDSCHAP
Elmer, Job, Thijs en Justin* 
leren elkaar kennen 
op het Greijdanus. De 
vier worden al snel 
goede vrienden. Humor 
is belangrijk in hun 
vriendschap, maar er is 
meer. Elmer vertelt. 

“We zitten niet allemaal in de-
zelfde klas, maar we komen elkaar 
wel vaak tegen in de verschillen-
de lessen. In het begin was het erg 
stil in de klas, iedereen moest nog 
een beetje wennen. Maar al snel 
kwam ik erachter dat ik met Job, 
Thijs en Justin wel kan lachen. Op 
kamp leerden we elkaar nog beter 
kennen. 

Onze vriendengroep is veel groter 
dan alleen wij vieren. Ik denk dat 
we wel met z’n vijftienen zijn. In 
de pauzes zitten we met een grote 
groep bij elkaar en soms ook in de 
weekenden. Dan zijn we bezig met 
de telefoon, we appen, kijken een 
filmpje of luisteren naar muziek 
en kletsen tussendoor. We hebben 
heel veel lol met elkaar. Humor is 
het leukste van een vriendschap. 
Ook op school lachen we veel, dat 
vinden de leraren niet altijd fijn. 

In groep 8 had ik niet veel keuze 
met wie ik omging, omdat er niet 
veel jongens in mijn klas zaten. 
Hier is dat anders. Ik ben blij met 
mijn nieuwe vrienden. We ver-
trouwen elkaar, staan voor elkaar 
klaar en leven met elkaar mee. Zo 
stuurden we kort geleden een kaart 
met cadeaubon naar een van onze 
vrienden die het moeilijk heeft. 
Vriendschap is meer dan alleen lol 
hebben.” 

'Vriendschap is 
meer dan alleen 

lol hebben' 
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Henniejanne Wijnandts
Annebel Caris

Shannah Schild
Sophie Caris

'Vriendschap is 
belangrijk 
voor mij'

Henniejanne, Shannah, 
Annebel en Sophie zijn 
vanaf de start van het 
schooljaar dikke vrien-
dinnen. Ze zijn altijd met 
z’n vieren en spreken 
ook na schooltijd af. 
Henniejanne: “We 
kletsen veel en helpen 
elkaar als dat nodig is.”

“Ik kende niemand in de klas, dat 
was best wel spannend. Gelukkig 
kwam daar snel verandering in. 
Tijdens een van de eerste pau-
zes vroeg ik Shannah, Annebel en 
Sophie of ik bij ze mocht zitten. 
Dat mocht. We konden goed met 
elkaar praten. In het begin gingen 
de gesprekken vooral over school; 
we appten over het lesrooster en 
welke boeken we moesten mee-
nemen. Nu kennen we elkaar wat 
beter en hebben we het ook over 
persoonlijke dingen. 

Na de eerste schoolweek gingen 
we op kamp. We sliepen bij elkaar 
op een kamer. Het duurde lang 
voordat het stil was, we hebben 
uren gekletst en gelachen. Na 
kamp waren we echt vriendinnen 
en dat zijn we dus nog steeds. We 
doen veel samen. In de pauze zijn 
we vaak aan het chillen met de 
telefoon; we maken bijvoorbeeld 
grappige snapchats van elkaar. 
Onder de les zijn we meestal se-
rieus, maar we moeten weleens 
lachen om een grappige jongen in 
de klas. Na schooltijd spreken we 
met elkaar af of we gaan beeld-
bellen. Dan praten we honderduit 
over leraren, school en huiswerk. 
Maar ook als we ergens tegenop 
zien of als er iets is gebeurd, 
vertellen we dat aan elkaar. 

Vriendschap is belangrijk voor 
mij. Vrienden helpen elkaar, zijn 
lief voor elkaar en kunnen samen 
lachen. Daarom ben ik blij met 
deze meiden.” 



Iris ging als enige van haar 
klas naar het Greijdanus. 
Enorm spannend natuur-
lijk, maar ze maakt in 
korte tijd vriendinnen. Ze 
heeft het er erg naar haar 
zin. 

“Wat zag ik ernaar uit om een nieuwe 
start te maken op het Greijdanus. 
Vanaf het begin had ik een leuke 
klik met Yara en Pheline. Ze kwa-
men bij me zitten in de pauze en we 
kletsten over van alles en nog wat. 

We wilden zo veel mogelijk over 
elkaar te weten komen. Tijdens die 
eerste kennismaking, wisselden we 
al telefoonnummers uit. We werden 
snel vriendinnen. 

Vaak zijn we met stuk of zes mei-
den. We delen alles met elkaar, er is 
openheid en we vertrouwen elkaar. 
We praten over thuis, school, huis-
werk, TikTok en jongens. Natuurlijk 
lachen we ook veel samen. Als we 
niet op school zijn, bellen we elkaar. 
Na schooltijd hebben we nog niet 
vaak afgesproken, maar dat gaan 

we zeker nog doen. We hebben al 
wel een keer samen geshopt. Yara, 
Pheline en ik houden alle drie van 
bakken en koken. Op het Greijdanus 
mag je kiezen op welk gebied je jezelf 
wilt ontwikkelen: cultuur, scienceXl, 
sport of de kookstudio. Wij hebben 
gekozen voor de kookstudio – echt 
super leuk om samen te doen! 

Het is hier zó anders dan op mijn 
vorige school. Ik ben super blij dat 
ik nu vriendinnen heb die me ken-
nen en begrijpen.”

Pheline de Bruijn 
Iris Velman 

Yana Huisman 

'We delen alles 
met elkaar'
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Het hemd van het lijf
‘WAT WIL JE WETEN VAN JE DOCENT OF CONCIËRGE?’, DAT VROEGEN WE AAN ONZE 
LEERLINGEN. WE ONTVINGEN DE MEEST UITEENLOPENDE VRAGEN. DE ANTWOORDEN 

DAAROP ZIJN SPRAAKMAKEND. DE EEN IS VERSLAAFD AAN CANDY CRUSH, DE ANDER 
ZOU EEN KOE WILLEN ZIJN EN DE CONCIËRGE DUIKT ZONDER SCHAAMTE EEN CONTAINER 

IN. OOK DOCENTEN EN CONCIËRGES KUNNEN HÉÉL BIJZONDER ZIJN. 

Astrid Roose, 
docent lichamelijke opvoeding

Wat is de vreselijkste sport die u ooit heeft 
gedaan? 
Poeh… ik denk acrobatiek. En ik ben gruwelijk 
slecht in discuswerpen. 

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? 
Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar 
gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar 
soms voor ongemakkelijke momenten. ‘Meneer, 
heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling 
eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop. 

Waarom gelooft u in God? 
Ik heb best vaak nagedacht of ik ook niet kon geloven, dat lukte niet. Op de boerderij zag ik veel dieren ter wereld komen, ik zag ze opgroeien en ontwikkelen. Altijd al ben ik onder de indruk van dit proces, helemaal toen ik zelf moeder werd. Het wonder van het bestaan kan ik niet bevatten, het maakt me klein. Dit maakt dat ik geloof in God. 

Wat weten we nog niet 
van u? 
Ik ben dol op Oreo-koekjes in 
witte chocolade. Dus als jullie 
me een keer willen trakteren…

Wat is het ergste dat in 
een klas kan gebeuren?
Dat kinderen zich niet 
veilig voelen en gepest 
worden.

Waarom zijn eersteklassers zo leuk? 
Ze zijn vaak enthousiast om naar een nieuwe school 
te gaan en nog zo lekker onbevangen. 

Wat is uw guilty pleasure*?Op dit moment Candy Crush spelen.

* iets wat iemand stiekem leuk vindt, maar zich ook een beetje voor schaamt

Wat is het raarste dat u ooit 

heeft meegemaakt op school?

Ooit nam een leerling de scoot-

mobiel van zijn moeder mee 

om daar boodschappen mee te 

doen voor de kookles. 



Het hemd van het lijf

Klaas van Sleen, conciërge

Auke Vredeveld, docent economie 

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? 

Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar 

gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar 

soms voor ongemakkelijke momenten. ‘Meneer, 

heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling 

eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop. 

Twijfelt u weleens aan 
uw geloof? 
Eigenlijk niet. Ik heb soms 
wel moeite met wat er op 
mijn pad komt. Begin dit 
jaar lag ik op de Intensive 
Care vanwege het co-
ronavirus. Toen worstelde 
ik wel met het waarom. 
Tegelijk wist ik dat ik bij 
God veilig was. 

Wat is het raarste dat 

u heeft meegemaakt op 

school? 

Er lag een keer een drol in 

de urinoir. Ik weet zelfs nog 

wie het heeft gedaan, deze 

jongen kreeg op zijn diploma-

uitreiking een kunstdrol. 

Wat is de ergste straf 
die u aan leerlingen 
heeft gegeven?
Het gedicht van H. Mars-
man ‘Denkend aan 
Holland’ uit het hoofd 
leren en voor de klas 
opzeggen. 

Wat doet u zodra u thuis komt? 
In de stal kijken of alles rustig is en 
of er al een nieuw kalfje is geboren.

In wat voor auto rijdt u? Altijd in een Franse, eerst had ik een Renault en 
nu al drie keer achter elkaar een Citroën. Op dit 
moment rijd ik in een Citroën C4 Cactus. 

Wat is er leuk aan leraar zijn op een middelbare school? 
Het omgaan met jongeren. En ik mag ze helpen om de wereld beter te begrijpen – qua kennis en geloof. 
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Wat is het gekste dat u ooit heeft meegemaakt in 

de klas? 

Een leerling had zich net in een keukenkastje verstopt, 

toen ik binnenkwam. Hij durfde er niet uit te komen en 

zat de hele les in dat kastje. 

Heeft u een weleens iets gepakt zonder te betalen op 
school? 
Jazeker. Ooit had ik een bakkerij, mijn werknemers mochten 
proeven of een broodje pakken. Op school is ook van alles te 
eten, daar heb ik weleens iets van genomen. Ik zeg altijd: ‘Gij 
zult een dorsende os niet muilbanden.’ 

Waar kunnen we u ’s nachts voor wakker maken?Ambachtelijk ijs of melkchoco-lade met hazelnoten. Maar mag ook overdag, hoor! 

Wie is uw bijbelse held? 
David. Hij ging vaak de 
mist in. Toch was hij een 
man naar Gods hart, 
omdat hij zijn fouten 
toegaf en altijd weer 
toenadering zocht tot God. 

Waarom draagt u shirts met vreemde teksten? Vreemde teksten? Ik denk dat het een beetje de ondeugd in mij is, op zo’n manier kan ik laten zien hoe ik over bepaalde dingen denk.

Wat weet bijna 
niemand van u? 
Tot mijn vierde verjaar- 
dag heb ik geen woord 
gezegd. Oma zei altijd: 
‘Er komt een dag dat je 
hoopt dat hij zijn mond 
eens houdt’. Oma kreeg 
gelijk. 

Mijn favoriete leerling is…

iemand met een positieve in-

stelling, interesse voor het vak 

en die in is voor gekkigheid.

Wat is uw hobby? 
Ik maak cocktails, je kunt leuke kleur- en smaakcombinaties maken. Als er een feestje is, zorg ik voor de cocktails. Er staan zo’n 125 flessen in de kast. 



Bag to school
Mijn agenda vergeet ik nooit! 
Die heb ik nodig om huiswerk in 
op te schrijven. En ja… we hebben 
veel huiswerk. 

Ook mijn telefoon 
zit altijd in mijn 
tas. Altijd handig om 
bereikbaar te zijn en 
leuk voor in de pauzes. 

Een boterhammetje met kaas en 
met worst, een appel en een beker 
yoghurtdrink. Lekkerrr! 

Leuke tas hè? Gekocht bij Pasveer 
in Meppel. Er zitten veel vakjes 
in, dus als mijn beker lekt, 
worden mijn boeken niet nat. 

Tess Dierkes (11) 
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Mijn lunch voor in de pauze! 
Ik heb altijd boterhammen mee, 
iedere keer zit er weer wat anders op. 

Mijn chromebook neem ik iedere dag mee. 
Die heb je nodig bij online-opdrachten. 

Ik heb een super handige – en grote – tas! 
Gekocht door mijn moeder. 

Ik kan niet zonder mijn etui. Hierin zitten 
pennen, stiften en potloden die ik gebruik 
tijdens de lessen. 

Jelmer Braakman (12) 
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Wat voor classmate ben jij?
Waar zit je het liefst tijdens de les?

  Bij het raam! Dan kan ik lekker naar buiten kijken.
  Achterin, dan valt het niet op als ik ga tekenen.

     Ergens in het midden, zodat ik aan alle kanten 
iemand heb om mee te praten.

  Voorin, zodat ik het bord goed kan lezen.

Wat doe je graag in de pauze?
  Ik praat met mijn vriend(inn)en en maak grapjes. 
  Ik schets de vriendengroep terwijl we met z’n allen aan het praten zijn.

    Ik loop van tafel naar tafel om met zoveel mogelijk mensen te kletsen.
  Ik vertel de rest in welk lokaal we straks wiskunde hebben.

Wat ligt er in je kluisje?
  Stickers.
  Nieuwe potloden en stapels volgetekende schriften.

     Een powerbank en waarschijnlijk ergens wat drop.
  Een regenjas en een etui met accentueerstiften.

Tussenuur! Ik ga:
  Kaartspelletjes doen met mijn klasgenoten.
  De haren van iemand met lang haar invlechten.

     Met een groep naar de supermarkt, maar ik 
loop met een andere groep mee terug.

   Alvast huiswerk maken, dan hoeft dat  
vanavond niet meer.

Wat zit er in je tas?
  Theezakjes en een notitieboekje. 
  Een aantal losse potloden en 34 stukken gum.

    Bonnetjes en doorgeef briefjes.
  Alle boeken, agenda en een volle etui.

Zodra ik de gymzaal binnenloop…
   Film ik voor klasgenoten hun 
TikTok dansje.

   Vraag ik of een klasgenoot mijn 
TikTok dansje wil filmen.

     Ga ik met een groepje de bal 
hooghouden, daarna volleyballen 
en dan basketballen.

   Vraag ik de docent wat we  
vandaag gaan doen.

Wat wil je bespreken tijdens mentoruur?
  Hoe kunnen we iedereen betrekken bij de klas?
  Kunnen we keuzevakken doen?

    Wanneer hebben we een uitje met de klas?
   Hoe lossen we ruzies het beste op?

Oei, ruzie in de klassenapp! Ik stuur:
  Laten we het morgen even in het echt uitpraten!
  Een passende meme.

     Hebben jullie niks beters te doen op  
een maandagavond?

   Wow, waarom hebben jullie ruzie?

De creatieveling! Jij 
multitaskt tijdens de les 
door op te letten én te 
tekenen. Geef jou maar 
een potlood en het liefst 
een extra punt op de 
toets als je een dood-
le maakt. Je maakt en 
leert graag veel nieuwe 
dingen.

Jij bent degene die 
heerlijk kan dagdromen 
en veel positiviteit uit-
straalt. Mensen kunnen 
bij jou terecht voor 
advies. Het is heel fijn 
om zo’n warm iemand 
in de vriendengroep te 
hebben. 

  

Als je jouw beste vriend(in) 
moet aanwijzen, dan kan 
dat lastig zijn: het liefst 
praat je namelijk met ie-
dereen! De klas weet dat je 
altijd wel in bent voor een 
praatje en je bent oprecht 
geïnteresseerd hoe het met 
iedereen gaat. Het liefst 
zit je elk uur naast iemand 
anders. 

Je vindt het fijn als je 
weet waar je aan toe 
bent. Daarom gebruik je 
het liefst verschillende 
kleuren in je agenda. Ook 
ben je heel behulpzaam 
als iemand een vraag stelt 
over het huiswerk of het 
lesrooster. 

HET VAAKST HET VAAKSTHET VAAKST HET VAAKST



DÁT IS PAS GENIETEN!
Bij het Greijdanus vinden we een aantal dingen heel belangrijk, we noemen 
dit waarden. Ken jij onze waarden al? Christus volgen, groeien, verschil, sa-
men, dienstbaar, verantwoordelijk én… GENIETEN! We vinden het belangrijk 
dat je geniet, van je schooltijd en van je leven. We vroegen onze leerlingen: 

‘Waar denk jij aan bij genieten?’

‘ALS IK AFSPREEK MET VRIENDEN, DAN GENIET 
IK’ – ‘IK VIND HET HEERLIJK OM TE CHILLEN’ – 
‘WEET JE WAT PAS GENIETEN ZOU ZIJN? EEN 
WEEK GEEN HUISWERK!’ – ‘VAKANTIE! EN DAN 
GENIETEN VAN DE ZON, ZEE EN…’ – ‘MUZIEK MAKEN 
IS MIJN PASSIE’ – ‘IK VIND DE NATUUR, GODS 
SCHEPPING, FANTASTISCH’ – ‘GELUKKIG KUNNEN 
WE WEER NAAR SCHOOL, IK BEN BLIJ DAT DIT 
WEER KAN!’ – ‘IK GENIET VAN DE DINGEN DIE IK 
HEB EN KAN DOEN’ – ‘WAAR IK AAN DENK? ETEN 
NATUURLIJK!’ – ‘HET IS WEER BIJNA WEEKEND, 
ZIN IN!’ – ‘HET IS LEUK OM TE KLETSEN MET 
VRIENDEN’ – ‘IK GENIET VAN DE MOOIE DINGEN 
DIE WE VAN GOD KRIJGEN’ – ‘SAMENZIJN MET 
FAMILIE OF VRIENDEN’ – ‘ALS HET GEZELLIG IS’ 
– ‘GENIETEN IS VOOR MIJ IETS DOEN WAT IK 
LEUK VIND’ – ‘RUST!’ – ‘EEN GOED BOEK LEZEN’ 
– ‘IK GENIET VAN ELKE DAG DIE IK VAN GOD KRIJG’ 
– ‘ZONDER STRESS NAAR SCHOOL’ – ‘PLEZIER 

HEBBEN’
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Wat ligt er in je kluisje?
  Stickers.
  Nieuwe potloden en stapels volgetekende schriften.

     Een powerbank en waarschijnlijk ergens wat drop.
  Een regenjas en een etui met accentueerstiften.



Stripheld Daan is niet de enige eersteklasser die de weg kwijt is. Heb jij de andere vijf eersteklassers in het 
magazine al gevonden? Tip: ze zijn klein... Gevonden? Mail ons voor 10 maart (communicatie@greijdanus.nl) 
op welke pagina’s jij bruggers hebt gespot en misschien win je wel een prijs!


