
Onafscheidelijk vanaf 
de eerste schooldag

Schitteren in Zijn licht

Eva’s eerste schooldag-tip: 
‘Wees vooral jezelf’ 

‘Het leven van een leraar 
is nooit saai’
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Het was best spannend mijn eerste schooldag op het Greijdanus. Hoe zou 
het gaan? Een tikkeltje zenuwachtig, maar ook met veel zin fietste ik naar 
school. Op naar een nieuw hoofdstuk! 

Die eerste dag leerde ik direct mijn mentor en klasgenoten een beetje ken-
nen door een kennismakingsspel. En in de pauze had ik leuke gespreken 
met mijn nieuwe klasgenoten. Toen wist ik: dit schooljaar komt wel goed. 

Ik heb me geen moment alleen gevoeld op het Greijdanus en in no time 
had ik nieuwe vriendinnen. Het Greijdanus is een gezellige school met 
aardige docenten. Ik heb wel meer huiswerk dan ik was gewend, maar dat 
is niet erg; de meeste vakken zijn ook veel leuker. Weet je wat ook fijn is? 
De lessen worden gegeven in verschillende lokalen. Je blijft dus niet de 
hele dag op dezelfde plek zitten zoals in groep 8. In het begin moest ik 
weleens zoeken naar het juiste lokaal, maar gelukkig was ik niet de enige. 
De pauzes zijn hier ook anders. Op de basisschool speelden we veel, nu 
kletsen we vooral. We hebben super veel lol met elkaar. Als er onverwacht 
een lesuur uitvalt en we een uur vrij zijn, vinden we dat dan ook helemaal 
niet erg.
 
Hopelijk voel jij je net zo snel thuis op het Greijdanus als ik. En als ik je 
een tip mag geven voor je eerste schooldag: wees vooral jezelf. Hierdoor 
had ik in korte tijd nieuwe vrienden. Jij hopelijk ook!

Eva Agterhuis

Nieuw hoofdstuk

Wie? 			   Eva Agterhuis (12)Woonplaats? 	    	 HattemKlas: 			   eerste klas tl havoHobby: 		     	 trompet spelenFavoriete vak: 	    	 Frans, dat vind ik een 			  		     	 mooie taalLeukst aan school: 	 dat ik mijn oude school-			   vriendinnen nog zie
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Greijdanus Zwolle
Campus 5

8017 CB Zwolle

zwolle@greijdanus.nl 
038-4698 698

www.facebook.nl/greijdanuszwolle 
@greijdanuszwolle 
www.greijdanus.nl 

Dit magazine is tot stand gekomen met medewerking van 
Anne schrijft, 5Sproutz Fotografie, medewerkers van de vestiging 

Zwolle en afdeling Communicatie van het Greijdanus.  

Enthousiast geworden over onze school? 
Meld je dan voor 15 maart 2021 aan via het formulier op onze website: 

www.greijdanus.nl/aanmelden. Het kan ook dat je het aanmeldformulier al via 
jouw basisschool krijgt. 
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Leerwerkpleinen
Iedere afdeling heeft een leer-
werkplein waar je zelfstandig of in 
groepjes aan de slag kunt met je 
lesstof. Er zijn docenten en on-
derwijsassistenten aanwezig die je 
kunnen helpen.

Op het Greijdanus leer je over God, jezelf, de wereld en het leven. 
Dat is op al onze scholen gelijk; of je nou naar Zwolle, Meppel, 
Enschede of Hardenberg gaat. Toch is elke school wel heel anders. 
In Zwolle is van alles te doen. Zo kun je naar het buitenland, meedoen 
aan een timmerwedstrijd of zingen in het schoolkoor… Wat jíj wil! 

WIJ ZIJN GREIJDANUS ZWOLLE

Eigen plek in de school
Het Greijdanus in Zwolle is een grote school, 
maar binnen de school hebben leerlingen les in 
hun eigen gedeelte. Je gaat wel van lokaal naar 
lokaal, maar hoeft niet de hele school door. 
En je krijgt les van vaste docenten. 
Heel overzichtelijk! 

Onderwijsaanbod
Wij geven les op alle niveaus: praktijkonderwijs, basisberoeps-
gerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb), 
theoretische leerweg (tl), theoretische leerweg havo (tl/h), 
havo/vwo (h/v) en vwo delta. Samen kijken we welk niveau 
je aankunt en of je eventueel kunt opstromen. 

Ondersteuning
Loop je ergens tegenaan op school? Of 
zijn er problemen die je belemmeren in 
het leren? Je kunt altijd terecht bij je 
mentor. Als je extra ondersteuning 
nodig hebt, om welke reden dan ook, 
zijn er leerlingbegeleiders en Steun-
punten waar je terecht kunt. 

Schitteren
God heeft ons verschillend geschapen, 
ieder met zijn of haar eigen talent. Op 
het Greijdanus willen we je zien, ruimte 
geven en uitdagen om te leren en samen 
te werken – op een manier die past bij jou. 
Zodat je ontdekt wie je bent als persoon 
en kunt schitteren in Zijn licht.



WIJ ZIJN GREIJDANUS ZWOLLE

Bureau van Waarden
Veel leerlingen hebben een bijbaantje, maar wist je dat je 
ook op school geld kunt verdienen? Bij Greijdanus kun je als 
medewerker op school aan de slag! Zet je talenten in als 
gastdame of -heer, fotograaf, tekstschrijver, medewerker bij de 
ICT-helpdesk of geef bijles aan andere leerlingen. 

Nacht van Betekenis
Ieder jaar organiseren we de Nacht van 
Betekenis voor de eersteklassers. Je blijft dan 
een nacht op school, doet leuke dingen en leert 
over onze partnerschool in India en het leven 
daar. Vooraf laat je je sponsoren door verschil-
lende acties. Zo haal je samen geld op voor het 
goede doel!

Internationaal
Internationaal leren vinden we belangrijk. Daarom 
organiseren we expedities, leerling uitwisselingen met 
buitenlandse scholen en zijn we betrokken bij de Student 
Leadership Conference en internet- en samenwerkings- 
projecten. Wie over grenzen kijkt, beseft dat ‘normaal’ 
overal anders is. Je leert niet alleen anderen beter 
begrijpen, maar ook jezelf – en dat waar je voor staat. 

Mediatheek
In de mediatheek kun je studeren of gratis 
boeken lenen: lesboeken, maar ook boeken 
die je kunt gebruiken voor het maken van een 
werkstuk. We helpen je graag met het vinden 
van een geschikt boek.

Spotlights
Naast de gewone lessen, zijn er ook extra activiteiten. 
Deze zijn samengevat in vier spotlights: Cultuur, Tech-
niek, Sport en Samenleven. Er is een schoolkoor en 
een Bigband, maar er zijn ook goede doelenacties en 
timmer- en sportwedstrijden. Leuk én leerzaam!

7



Zo, even wat boeken in het kluisje stoppen. Die heb ik toch pas later op de dag nodig.

EEN doordeweekse schooldag
Hoi, ik ben Niël Plantinga uit Zwolle. Vandaag neem ik je 
mee op een doordeweekse schooldag. Saai? Misschien. 

Maar lang niet altijd, hoor. Kijk zelf maar!

Neeee de wekker! Het is alweer 

7 uur. Eerst de hond uitlaten en 

dan maak ik me klaar voor school.

Een lange dag vandaag, dus ik neem vijf boterhammen mee. Dat moet genoeg zijn. 

Tijd om te gaan! Ik ga altijd op de fiets. 

De tas op de bagagedrager, veel te zwaar om op 

de rug mee te zeulen.

Vandaag een toets voor Spaans. Nog snel even de lesstof doornemen. 

8



De les is weer afgelopen, 

op naar het volgende lokaal. 

Mijn digitale agenda, zo zie ik in een oogopslag 

wat ik moet doen vandaag. Naast de online versie, 

is er ook een papieren versie. 

De docent is ziek, dus hebben we een tussenuur. Ik 

scoor hier net het winnende doelpunt. 

De dag is weer super snel voorbij gegaan. Het is nu vier uur, snel naar huis!

Thuis moet ik aan de studie. Ik begin met het leren van woordjes voor Frans. 

Pauze! We hebben iedere dag drie pauzes; een van 
twintig minuten, een van een kwartier en een 
van tien minuten. Even wat eten en drinken en 
weer door…

EEN doordeweekse schooldag
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3X VRIENDSCHAP
Op het Greijdanus wordt niet alleen 
hard gewerkt en geleerd, maar ook 
veel plezier gemaakt én er ontstaan 
mooie vriendschappen. 

Drie openhartige verhalen van 
leerlingen over vriendschap. 
Wat betekent vriendschap voor hen? 

Jasmijn Beekhof uit Zwolle (12)
Ellemieke van Olst uit Zwolle (13)
Jasmijn van de Pol uit Zwolle (13)
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3X VRIENDSCHAP
Om het minste of ge-
ringste liggen Jasmijn B., 
Jasmijn P. en Ellemieke 
in een deuk. Zelfs als het 
helemaal niet grappig is, 
de drie vriendinnen lachen 
gewoon graag. Ellemieke 
vertelt over hun bijzonde-
re vriendschap. 

“Jasmijn B. kende ik al uit groep 8, 
maar we waren geen vriendinnen. 
Op de kennismakingsdag leerde 
ik de andere Jasmijn kennen. Het 
duurde niet lang of we werden 
vriendinnen met z’n drieën. Als we 
samen zijn, is het altijd gezellig. 
We lachen ontzettend veel. Ik 
word vaak uitgelachen door mijn 
vriendinnen, omdat ik nogal lomp 
ben. Ik laat vaak mijn eten vallen 
en maak de domste blunders. 
Laatst gingen we wandelen met de 
pony’s van Jasmijn P. toen het dier 
op mijn teen ging staan. Jasmijn B. 
was precies op dat moment aan het 
filmen, het staat dus ook nog eens 
op beeld. Om dit soort onnozel-
heden liggen we in een deuk. 

We hebben vaak de slappe lach, 
meestal om iets wat eigenlijk hele-
maal niet grappig is. Als een leraar 
naar me kijkt en niets zegt, dan 
moet ik gewoon lachen. Helemaal 
als ik dan naar de andere meiden 
kijk. Ook houden we ervan om gein-
tjes te maken. Laatst waren we bij 
Jasmijn P. Toen ze naar de wc ging, 
verstopten we ons snel in het bub-
belbad. Het duurde even voordat 
ze ons had gevonden. Natuurlijk 
hebben we ook weleens serieuze 
gesprekken, maar we lachen toch 
vaker. Ik ben blij met mijn vriendin-
nen. Zonder hen zou het leven toch 
wel saai zijn, hoor.” 

'We hebben
vaak de 

slappe lach' 
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Thieme Stolte (13) uit Nieuwleusen 
Jorn Smalbrugge (13) uit Hasselt 

'Gelukkig waren 
er meer die 

alleen waren, 
onder wie Jorn'

Ze zien elkaar voor 
het eerst op de kennis-
makingsdag. Iedereen is 
dan nog een beetje stil, 
maar dat verandert snel. 
Vooral als Thieme en Jorn 
vrienden worden. 

Thieme: “Ik kende niemand in 
mijn klas. Gelukkig waren er meer 
die alleen waren, onder wie Jorn. 
Vrij snel had ik een klik met hem, 
we hebben dezelfde humor. We 
maken de domste grappen over 
elkaar en zetten elkaar graag voor 
schut; dat doe je als vrienden. In 
de pauze zitten we vaak met een 
groep jongens in de aula. Een 
aantal van hen ken ik uit groep 
8, we fietsen samen naar school 
en spreken vaak af. Met deze 
jongens bouw ik een keet op de 
zolder van een schuur, dat wilden 
we altijd al. Nog even en we kun-
nen hier met onze vriendengroep 
bij elkaar komen. Lol hebben is 
voor mij belangrijk in een vriend-
schap, maar ook dat je op elkaar 
kunt bouwen en vertrouwen. Als 
het even wat minder gaat, voel ik 
me vrij dit te vertellen aan mijn 
vrienden. Dan kun je elkaar hel-
pen.”

Jorn: “Met Thieme lach ik veel. 
Ook tijdens de lessen, dat vinden 
de leraren niet altijd leuk. We zien 
elkaar alleen op school. Jammer 
genoeg wonen we niet bij elkaar 
in de buurt, dit maakt afspreken 
lastig. Soms spreken we wel af 
om samen te gamen. In groep 8 
speelde ik vaak op woensdagmid-
dag met andere kinderen, nu 
vinden we het vooral leuk om 
samen te chillen en te geinen. 
In het begin hielpen Thieme en 
ik elkaar nog met huiswerk, nu 
niet meer. Dan komt er niets van 
huiswerk maken terecht denk ik. 
Ik ben blij met mijn vrienden; we 
zijn er voor elkaar. Het lijkt me 
saai en eenzaam om geen vrien-
den te hebben.”



Leonie en Hosannah-Jean 
begrijpen elkaar als geen 
ander. Beiden hebben een 
moeilijke tijd gehad op de 
basisschool. De meiden 
vinden veel steun bij 
elkaar. 

Hosannah-Jean: “Op de eerste 
schooldag mochten we een plek 
uitzoeken in de klas, toevallig zat ik 
naast Leonie. Vanaf dat moment zijn 
we onafscheidelijk. Het voelt alsof 
we elkaar al zes jaar kennen. Op 
de basisschool werd ik erg gepest 

en niemand nam het voor me op. 
Ik was zo bang dat het pesten hier 
opnieuw zou beginnen. Als er nu 
iemand een nare opmerking maakt, 
zegt Leonie er direct iets van. Onze 
vriendschap is hecht; we lachen en 
huilen veel. Soms heb ik een rot-
weekend, als ik dan Leonies lach 
zie op maandag, dan maakt dat veel 
goed. Voor mij is vriendschap een 
reden om te leven!”

Leonie: “De eerste schooldag dacht 
ik: ik ga nooit in deze klas passen. 
Op de basisschool had ik geen 
vriendinnen, ik voelde me vaak 

alleen en anders dan anderen; dat 
zou op deze school vast niet an-
ders zijn. Maar dat was het wel, 
dankzij Hosannah-Jean. Bij haar 
hoef ik geen masker op te zetten 
en te doen alsof ik blij ben. Soms 
barst ik in huilen uit, dan moet het 
er gewoon even uit. Hosannah-Jean 
vindt dat niet raar, ze neemt me 
zoals ik ben. Ik weet hoe het is om 
geen vrienden te hebben, dan kun je 
je niet uiten, bij niemand terecht en 
er is niemand die je begrijpt. Ik ben 
heel erg blij met Hosannah-Jean, ze 
staat altijd voor me klaar.” 

Hosannah-Jean Verheij uit Zwolle (11)
Leonie Ballast uit Urk (12)

'Het voelt alsof
We elkaar al

zes jaar kennen'
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Het hemd van het lijf
‘WAT WIL JE WETEN VAN JE DOCENT?’, DAT VROEGEN WE AAN ONZE LEERLINGEN. 

WE ONTVINGEN DE MEEST UITEENLOPENDE VRAGEN. DE ANTWOORDEN DAAROP ZIJN 
SPRAAKMAKEND. DE EEN MAAKT FOTO’S VAN PUTDEKSELS, DE ANDER GEEFT ONLINE 

LES IN ZIJN BADJAS EN WEER EEN ANDER HEEFT HOOGTEVREES. OOK DOCENTEN KUNNEN 
HÉÉL BIJZONDER ZIJN.

Gert Timmermans, 
docent geschiedenis

Wat is het laagste cijfer dat u ooit heeft 
gegeven? 

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? 
Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar 
gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar 
soms voor ongemakkelijke momenten. ‘Meneer, 
heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling 
eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop. 

Een 0,9, maar dat doe ik tegenwoordig niet 
meer. 

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar soms voor ongemak-kelijke momenten. ‘Meneer, heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop.

Wie is uw bijbelse held?
Mozes; hij stond als leider 
in verbinding met mensen en 
God. Hij bad tot God en luis-
terde naar wat Hij te zeggen 
had. Hierin is hij een voor-
beeld voor mij. 

Wat weet bijna 
niemand van u? 
In mijn vrije tijd schilder 
ik aquarellen en ik schrijf 
boeken. Ook schrijf ik 
verhalen voor een radio-
programma die ik dan 
voorlees op de radio. 

U zit al meer dan 35 jaar in het vak, waar geniet u van? Er gebeurt zo veel in de klas: stiekeme liefdes, 
‘onopvallende’ spiekmomenten, bijzondere 
projecten en leuke excursies. 

Wat is uw guilty pleasure*?

Ik luister graag naar orgelmuziek 

en ik maak foto’s van putdeksels. 

Regelmatig loop ik met mijn neus 

naar de grond, in elke stad vind 

je mooie putdeksels.

* iets wat iemand stiekem leuk 

vindt, maar zich ook een beetje 

voor schaamt.

Wat moeten leerlingen niet doen bij u in de les? Grof taalgebruik hanteren. We hebben een taalvocabulaire gekregen om daar zorgvuldig mee om te gaan.



Het hemd van het lijf
Edwin van der Molen, 
docent geschiedenis

Rene van der Meulen, 
docent tekenen en handvaardigheid 

Wat was uw ongemakkelijkste schoolmoment? 

Dezelfde les geven als die week er voor, elk jaar 

gebeurt dat wel een keer. Ook zorgt mijn haar 

soms voor ongemakkelijke momenten. ‘Meneer, 

heeft u een goede ontvangst?’, vroeg een leerling 

eens. Er staken blijkbaar een paar haren rechtop. 

Wat doet u met 
vrienden?
Heel veel sporten 
en af en toe een 
speciaalbiertje 
drinken.

Welk kledingstuk 
hangt in uw kast, maar 
trekt u nooit aan?
Mijn trouwpak. En een 
kriebeltrui, hiervan krijg 
ik vreselijke jeuk in mijn 
nek. Dit doet me denken 
aan vroeger, van mijn 
ouders moest ik kriebel-
truien en -broeken 
dragen. Die trui laat ik 
dus lekker hangen. 

Waar bent u bang voor?Ik ben niet bang, maar heb wel een beetje hoogtevrees.

Wat draagt u thuis op de bank? 
In het weekend geniet ik van een kopje koffie en een krantje, dan 
draag ik zo’n vreselijke badjas. Vanwege het coronavirus gaf ik 
veel online lessen, dan hield ik mijn badjas soms aan. Ik dacht dat 
niemand dat zag. Knap stom natuurlijk; al snel kwamen de eerste 
opmerkingen via de chat binnen. Niets erger dan een docent in een 
badjas.

Waarom werkt u op 

het Greijdanus?

Ik vind het Greijdanus een 

topschool! Natuurlijk gaat 

er hier ook weleens wat 

fout, maar er heerst een 

veilige sfeer en er is aan-

dacht voor de leerlingen. 

Vond u geschiedenis 
altijd al een leuk vak? 
Ja, mijn leraar was een klein, oud mannetje met een raar kapsel, een enorme bril en grote zweetplekken onder zijn oksels. Maar zodra hij begon te vertellen over de Romei-nen of middeleeuwse koningen, hing ik aan zijn lippen. 

Wat is er leuk aan uw vak?

Mooie dingen creëren, 

genieten van de kunst en 

het sociale contact.

Naar wat voor 
muziek luistert u?
Christelijke muziek 
zoals Jason Upton, 
Casting Crowns, 
Martijn Buwalda, etc.
 

Wat draagt u in uw vrije tijd? Een joggingbroek met hoody. En dan kijk ik het liefst naar een spannende (wieler)koers. Hier kan ik uren naar kijken. 

Favoriete bijbeltekst?
Profetieën en eindtijd vind ik 
machtig interessant.

Twijfelt u weleens aan uw geloof?Vroeger niet. Nu ik wat ouder ben, heb ik weleens 
vragen over de betekenis van sommige Bijbelverhalen 
en ik begrijp soms niet waarom er zoveel oorlog, 
ziekte en honger in de wereld is.

Wat maakt u zoal mee op school? 

Nou, ik maak heel wat gekke dingen mee. Bruggers die over 

de grond kruipen, jongens die hun best doen om indruk te 

maken, meiden die met z’n drieën tegelijk n
aar de wc gaan 

en leerlingen met goede smoezen (en dan denken dat ik 

erin trap). Het leven van een leraar is nooit saai!

Wat leert u van 

leerlingen?

Soms niet te 

serieus zijn en 

genieten van 

de dag. 

15

Wat is de grootste 
blunder tijdens uw les?
Ik draaide een keer de deur 
van een klaslokaal op slot, 
terwijl er nog een leerling 
in zat. Gelukkig waarschuw-
den zijn vrienden mij, zodat 
ik hem kon bevrijden.

Wanneer heeft u voor het laatst gehuild bij een film?Huilen is voor… Ik huil niet, maar krijg wel een brok in mijn keel als een kind in de armen van zijn vader sterft.



Bag to school

Deze leren rugzak zag ik in 
een filmpje op YouTube. Hij is 
waterdicht! 

Ik houd van muziek. 
Als het kan, luister ik 
ernaar – ook op school. 
Deze draadloze oordopjes 
zijn super chill.

Mijn broodje pasta 
voor in de pauze. 

Altijd handig om geld mee te 
nemen. Soms koop ik een lekkere 
muffin of frikandelbroodje. 

Anne Suithoff (12)
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Gekocht bij Travelbags, super fijne tas 
met veel handige vakjes!

Mmmm, een broodje 
met chocopasta.

Mijn groene rugzak past 
perfect bij mijn groene 
fiets, groene jas en groene 
boekenkaft. Ja, ik vind 
groen een mooie kleur.

Sinds mijn negende houd ik van kubussen. 
Ik heb er altijd een bij me. Mijn record? 24 
seconden! 

Deze Tipp-ex gebruik ik vaak tijdens 
een toets om iets uit te wissen. 

Haha, ook ik heb chocoladepasta 
op mijn brood. 

Dit boek moet ik lezen voor Nederlands, we 
maken een boekendoos. 

Waarom ik een agenda heb? Geen 
idee. Ik doe er niet zoveel mee, 
want het huiswerk staat gewoon 
online.

Floris Nijhuis (12)

Benthe van Eijk (12)
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Wat voor classmate ben jij?
Waar zit je het liefst tijdens de les?

  Bij het raam! Dan kan ik lekker naar buiten kijken.
  Achterin, dan valt het niet op als ik ga tekenen.

    �Ergens in het midden, zodat ik aan alle kanten 
iemand heb om mee te praten.

  Voorin, zodat ik het bord goed kan lezen.

Wat doe je graag in de pauze?
  Ik praat met mijn vriend(inn)en en maak grapjes. 
  Ik schets de vriendengroep terwijl we met z’n allen aan het praten zijn.

    Ik loop van tafel naar tafel om met zoveel mogelijk mensen te kletsen.
  Ik vertel de rest in welk lokaal we straks wiskunde hebben.

Wat ligt er in je kluisje?
  Stickers.
  Nieuwe potloden en stapels volgetekende schriften.

    �Een powerbank en waarschijnlijk ergens wat drop.
  Een regenjas en een etui met accentueerstiften.

Tussenuur! Ik ga:
  Kaartspelletjes doen met mijn klasgenoten.
  De haren van iemand met lang haar invlechten.

    �Met een groep naar de supermarkt, maar ik 
loop met een andere groep mee terug.

  �Alvast huiswerk maken, dan hoeft dat  
vanavond niet meer.

Wat zit er in je tas?
  Theezakjes en een notitieboekje. 
  Een aantal losse potloden en 34 stukken gum.

    Bonnetjes en doorgeef briefjes.
  Alle boeken, agenda en een volle etui.

Zodra ik de gymzaal binnenloop…
  Leer ik een klasgenoot shuffelen.
  �Vraag ik of een klasgenoot mij 
kan leren shuffelen.

    �Ga ik met een groepje de bal 
hooghouden, daarna volleyballen 
en dan basketballen.

  �Vraag ik de docent wat we  
vandaag gaan doen.

Wat wil je bespreken tijdens mentoruur?
  Hoe kunnen we iedereen betrekken bij de klas?
  Kunnen we keuzevakken doen?

    Wanneer hebben we een uitje met de klas?
  �Hoe lossen we ruzies het beste op?

Oei, ruzie in de klassenapp! Ik stuur:
  Laten we het morgen even in het echt uitpraten!
  Een passende meme.

    �Hebben jullie niks beters te doen op  
een maandagavond?

  �Wow, waarom hebben jullie ruzie?

De creatieveling! Jij 
multitaskt tijdens de les 
door op te letten én te 
tekenen. Geef jou maar 
een potlood en het liefst 
een extra punt op de 
toets als je een dood-
le maakt. Je maakt en 
leert graag veel nieuwe 
dingen.

Jij bent degene die 
heerlijk kan dagdromen 
en veel positiviteit uit-
straalt. Mensen kunnen 
bij jou terecht voor 
advies. Het is heel fijn 
om zo’n warm iemand 
in de vriendengroep te 
hebben. 

  

Als je jouw beste vriend(in) 
moet aanwijzen, dan kan 
dat lastig zijn: het liefst 
praat je namelijk met ie-
dereen! De klas weet dat je 
altijd wel in bent voor een 
praatje en je bent oprecht 
geïnteresseerd hoe het met 
iedereen gaat. Het liefst 
zit je elk uur naast iemand 
anders. 

Je vindt het fijn als je 
weet waar je aan toe 
bent. Daarom gebruik je 
het liefst verschillende 
kleuren in je agenda. Ook 
ben je heel behulpzaam 
als iemand een vraag stelt 
over het huiswerk of het 
lesrooster. 

HET VAAKST HET VAAKSTHET VAAKST HET VAAKST



DÁT IS PAS GENIETEN!
Bij het Greijdanus vinden we een aantal dingen heel belangrijk, we noemen 
dit waarden. Ken jij onze waarden al? Christus volgen, groeien, verschil, sa-
men, dienstbaar, verantwoordelijk én… GENIETEN! We vinden het belangrijk 
dat je geniet, van je schooltijd en van je leven. We vroegen onze leerlingen: 

‘Waar denk jij aan bij genieten?’

‘ALS IK AFSPREEK MET VRIENDEN, DAN GENIET 
IK’ – ‘IK VIND HET HEERLIJK OM TE CHILLEN’ – 
‘WEET JE WAT PAS GENIETEN ZOU ZIJN? EEN 
WEEK GEEN HUISWERK!’ – ‘VAKANTIE! EN DAN 
GENIETEN VAN DE ZON, ZEE EN…’ – ‘MUZIEK MAKEN 
IS MIJN PASSIE’ – ‘IK VIND DE NATUUR, GODS 
SCHEPPING, FANTASTISCH’ – ‘GELUKKIG KUNNEN 
WE WEER NAAR SCHOOL, IK BEN BLIJ DAT DIT 
WEER KAN!’ – ‘IK GENIET VAN DE DINGEN DIE IK 
HEB EN KAN DOEN’ – ‘WAAR IK AAN DENK? ETEN 
NATUURLIJK!’ – ‘HET IS WEER BIJNA WEEKEND, 
ZIN IN!’ – ‘HET IS LEUK OM TE KLETSEN MET 
VRIENDEN’ – ‘IK GENIET VAN DE MOOIE DINGEN 
DIE WE VAN GOD KRIJGEN’ – ‘SAMENZIJN MET 
FAMILIE OF VRIENDEN’ – ‘ALS HET GEZELLIG IS’ 
– ‘GENIETEN IS VOOR MIJ IETS DOEN WAT IK 
LEUK VIND’ – ‘RUST!’ – ‘EEN GOED BOEK LEZEN’ 
– ‘IK GENIET VAN ELKE DAG DIE IK VAN GOD KRIJG’ 
– ‘ZONDER STRESS NAAR SCHOOL’ – ‘PLEZIER 

HEBBEN’

Wat ligt er in je kluisje?
  Stickers.
  Nieuwe potloden en stapels volgetekende schriften.

    �Een powerbank en waarschijnlijk ergens wat drop.
  Een regenjas en een etui met accentueerstiften.
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Stripheld Daan is niet de enige eersteklasser die de weg kwijt is. Heb jij de andere vijf eersteklassers in 
het magazine al gevonden? Tip: ze zijn klein... Gevonden? Mail ons voor 12 februari (communicatie@
greijdanus.nl) op welke pagina’s jij bruggers hebt gespot en misschien win je wel een prijs! 


